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God is Vrede de bron van alle 
Vrede. Laten we deze Vrede 
prijzen met lofzangen van Vre-
de. Deze Goddelijke Vrede is de 
oorsprong van alle wederzijdse 
aantrekkelijkheid, het verbindt 
alle dingen en maakt harmonie 
van alles. 
Alle mensen verlangen naar 
deze Vrede en het trekt de veel-
vuldige aparte onderdelen in 
perfecte eenheid en in overeen-
gestemde gemeenschap. In fei-
te dringt het in alle zaken met 
de compleetheid van zijn per-
fectie. Het verenigt alles en ver-
bindt de uiteinden samen, ver-
bindt alles in een gelijksoortige 
aantrekkelijkheid. En het 
schenkt zelfs tot de uiterste 
grenzen van het heelal het ge-
not van zijn aanwezigheid. 
Het verenigt alle dingen samen 
door duizendvoudige eenhe-
den, identiteiten, gemeenschap-
pen en gezamenlijke aantrek-
kelijkheden welke het hun 
geeft. Het gaat door naar alle 
dingen en het geeft zichzelf aan 
alle dingen en overstroomt het 
met de overvloed van zijn vre-
dige vruchtbaarheid volgens 
(Pseudo Dionysius the Areopa-
gite). Kerstmis wat we spoedig 
zullen vieren kan gezien en be-
grepen worden van een grote 
variëteit van perspectieven; lief-
de, vreugde, leven, dankbaar-
heid, broederschap, vrede. De-
ze grote weelde van betekenis 
moet worden uitgedrukt wan-
neer we Kerstmis begrijpen, 

weerklank van een beetje van 
dit. Ik heb gekozen voor wat 
treffende woorden van Pseudo 
Dionysius the Areopagite, een 
kerkvader die leefde omstreeks 
de 5de en 6de eeuw, over Een-
heid en Gemeenschap. In feite 
vertelt Kerstmis ons meer dan 
enig ander mysterie over een 
God die Zelf geen afstand 
neemt van de ineenstorting van 
de schepping en die is vlees ge-
worden om de eenheid en ge-
meenschap die in alle dingen is 
te herstellen. 
De door God geschapen mens-
heid herinnert ons dat we af-
stammen van een zelfde oor-
sprong, samen dezelfde familie 
vormen en geschapen zijn voor 
hetzelfde einde; om deelgeno-
ten te zijn van Gods goddelijke 
natuur. (volgens Epf.2,18:2 Pet 
1,4) 
In tijden waarin het streven 
naar verdeeldheid en vernieti-
ging altijd sterker is; worden 
we uitgenodigd om eenheid te 
herstellen, die is werkelijk een 
geschenk van God. De mens-
heid die zichzelf heeft ver-
vreemd; komt niet overeen met 
Gods schepping; net als de 
mensheid die vervreemd is met 
zichzelf verraadt het oorspron-
kelijke doel waarvoor het ge-
schapen is. 
Het echte ontwerp van vrede 
dat we gewoonlijk vereenzel-
vigen met Kerstmis, uiteindelijk 
het herstel van de eenheid ver-
broken door verdeeldheid: God 

is Vrede omdat Hij de mens-
heid met Zichzelf verzoend. Hij 
is Vrede omdat Hij opnieuw de 
eenheid met de mensheid ves-
tigt: Hij is Vrede omdat Hij op-
nieuw de eenheid verzekert 
tussen Zichzelf, de mensheid 
en de schepping. In deze zin is 
het Kerstmis dat ons inspireert 
om samen te komen met onze 
families en onze dierbaarste 
vrienden, niet alleen een tijd 
voor feestvieren en goede sfeer, 
maar ook een uitnodiging om 
dieper te gaan en iets meer te 
willen dan een vluchtige aflei-
ding van iemands dagelijkse 
zorgen en verplichtingen in het 
leven; het is een oproep tot her-
stel van de ware betekenis, tot 
de toewijding en samenwer-
king om eenheid en harmonie 
tussen God en de mensheid te 
verkrijgen en waarvoor Jezus’ 
geboorte zijn einde heeft. Een 
toewijding die niet eenvoudig 
is, dat betekend hard werken 
en lijden zoals Pater Pio ons als 
volgt waarschuwde ”Vrede is 
eenvoud van hart, schoonheid 
van gedachten, rust van de ziel, 
het verbond van liefde.” 
Vrede betekent orde en harmo-
nie in ons hele bestaan; het be-
tekent; voortdurende voldaan-
heid opkomend met de weten-
schap van een goed geweten; 
het is de heilige vreugde van 
een hart waarin God regeert. 
Vrede is een weg naar vol-
maaktheid, inderdaad in vrede 
is volmaaktheid te vinden.     
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