
IK ZOU GRAAG 
WILLEN …

V O C E D I P A D R E P I O . C O M

Ik wil zo veel dingen zeggen (of 
liever schrijven!).
In de eerste plaats om afscheid te 
nemen van de vele trouwe lezers 
van ons tijdschrift. Zij zijn in feite 
de ontvangers van het werk ach-
ter elk nummer, die ons in staat 
stellen hun huizen binnen te ko-
men - we hopen dat we erin ge-
slaagd zijn - hun wijs gezelschap 
te geven in de voetstappen van 
Pater Pio.
Ik wil de vele helpers bedanken, 
assistenten en technici (journalis-
ten, grafische artiesten, correcto-
ren, fotografen en printers ...). De 
‚mooie pennen‘ van de Italiaanse 
journalistiek die het tijdschrift 
De Stem van Pater Pio verrijkt 
en veredeld hebben met hun on-
derzoek, reflecties, catechese. Ze 
openden vele ramen, om een blik 
te werpen op het grote scenario 
van de wereld, de Kerk, de sa-
menleving in het algemeen en op 
de verhelderende, diepzinnige en 
altijd actuele spiritualiteit van Pa-

ter Pio. Alles altijd uitgedrukt met 
hoffelijkheid, respect en kalmte 
met de intentie om te informe-
ren en vormen, te stimuleren, 
interesse en dialoog te wekken 
zonder de stem te verheffen, alle 
arrogantie of nutteloze repri-
mandes vermijdend.
Ik bedank ook namens dit tijd-
schrift de assistenten en technici 
van die grotere, fascinerende en 
magische altijd ontwikkelende 
wereld van communicatie: Radio 
Tau, Teleradio Padre Pio, Padre 
PioTV (FMCMedia). De kleine 
boom is gegroeid en heeft, ze-
ker zijn wortels verdiept en ver-
sterkt. Het streeft ernaar om nog 
hoger te gaan, en ik ben er zeker 
van dat het met de hulp van de 
Heer zal slagen.
Ik wil alles en iedereen onthou-
den met liefde, sereniteit en 
waardering. Ik wens degenen die 
geroepen zullen worden van har-
te de vele plannen die nog niet 
volledig zijn gerealiseerd, voort 

te zetten. Padre Pio verdient dit, 
evenals al degenen die ons sinds-
dien gevolgd hebben, ons onder-
steunen en doorgaan met het 
volgen van de Heer Jezus in het 
voorbeeld en met de bescher-
ming van onze medebroeder en 
heilige.
Ik zou graag ... zo veel andere 
dingen willen schrijven, maar ik 
moet ze met mijn onafscheide-
lijke en onvermoeibare vulpen in 
mijn schatkist van herinneringen 
laten waarvan ik de sleutels in de 
handen van Onze Heer laat.
Moge Pater Pio jullie allemaal 
zegenen. Gedenk mij in uw ge-
beden!
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