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V O C E D I P A D R E P I O . C O M

Uit haar eenvoudige, doch inten-
se leven, dat tot op vandaag zo 
betekenisvol is, bericht Thérèse 
van Lisieux uitvoerig hoe zij haar 
gevoelens van angst en paniek te 
boven kwam door te kijken naar 
een beeld van Onze Lieve Vrouw. 
Ze werd geraakt door het licht 
van haar moederlijke glimlach.
Dit jaar is de 100ste verjaardag 
van de verschijningen van Maria in 
Fatima (1917-2017) en wij willen 
in dit tijdschrift de radicale bood-
schap van gebed en bekering in 
herinnering roepen die vanuit dit 
Portugese dorp tot ons kwam en 
die voor onze wereld en in onze 
tijd nog altijd zo belangrijk is.
Overduidelijk is de oproep om 
ons “te bekeren”, om als het ware 
een U-bocht te maken (‘omke-
ren’, ‘converteren’, van het Latijnse 
convertere) de kern van de bood-
schap van de “Dame in het Wit”. 
Ook 100 jaar later heeft die bood-
schap haar actualiteit nog niet ver-
loren. En zonder te overdrijven is 
ze nog steeds een wakker schud-
den van de wereld (onze wereld!), 
welke de weg kwijt schijnt te zijn, 
de weg namelijk van het Evangelie, 
met alle kracht die daarin schuilt.
Trouwens .... van Fatima, zowel als 

van de andere bekende en door 
de Kerk erkende verschijningen, 
komt alles uit het hart van de 
Gezegende Maagd, uit het bran-
dende, medelijdende en open 
moederhart, dat klopt in vereni-
ging met het enige barmhartige en 
doorstoken Hart van Christus.
De “onweerstaanbare glimlach” 
van onze lieve Vrouw die de Hei-
lige Thérèse zag, is ‘de kleine weg’ 
die ieder van ons doet binnengaan 
in dat moederhart, de weg waar-
langs wij gewonnen worden voor 
de schoonheid van het goede en 
die ons helpt ons af te keren van 
het kwade, ja, dat zo mogelijk zelfs 
te lijf te gaan.
Een bezorgde, gedeprimeerde, 
angstige ziel is zoals we weten 
een gemakkelijke prooi en wordt 
eenvoudigweg overwonnen, om-
dat zij niet weet hoe zich tegen 
gevaar te verdedigen. Omgekeerd 
zijn arrogante, trotse, opgeblazen 
zielen, verblind door wrok, haat en 
gevoelens van wraak, onstuitbaar 
en kunnen zij zichzelf en anderen 
veel lijden berokkenen en onge-
rechtigheid en doodslag uitlokken, 
zoals de recente dramatische en 
van bloed doortrokken nieuws-
berichten ons laten zien.

Die “onweerstaanbare glimlach” 
echter en dat brandende hart 
kunnen ons kracht geven, ons 
steun verlenen en vrede bezorgen 
en daarnaast ook nederigheid, be-
schouwelijkheid, respect en verge-
vingsgezindheid bewerken.
Moge Onze Lieve Vrouw van de 
glimlach (elk beeld van de Ge-
zegende Maagd dat de wanden 
van onze huizen siert  of dat we 
in onze jaszak bewaren ter be-
scherming) de magneet zijn welke 
onze blik trekt, ons optilt en de 
rug recht van onze verslagen en 
ontmoedigde zielen. Moge deze 
glimlach ook het harde ijs van ons 
egoïsme doen smelten, de knopen 
en kettingen van haat, boosheid en 
wrok verbreken en ons terugvoe-
ren naar de enig juiste weg die wij 
om welke reden dan ook hebben 
verlaten.
Zonder om te kijken.
Gewoon aangetrokken door de 
zachte bries van haar “onweer-
staanbare glimlach.”
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