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Overal ter wereld waar Chris-
tenen wonen gingen zo’n tien-
duizend deuren open en weer 
dicht, negenhonderd miljoen 
gelovigen gingen daar door-
heen, in kathedralen, in gevange-
nissen en in de gaarkeukens van 
de Caritasverenigingen. Het zijn 
indrukwekkende getallen!
Is de missie nu voorbij? Op 
deze provocerende vraag van 
een journalist antwoordde Mgr. 
Fisichella: de missie gaat ge-
woon door!
Ja! dát is de weg die wij moeten 
gaan. De statistieken en getallen 
kunnen we aan anderen over-
laten, zoals ook de bestudering 
en de analyse van de economi-
sche effecten en de successen 
en tegenvallers van de organisa-
tie van het pas geëindigde Jubi-
leumjaar. Het slechtste dat we 
kunnen doen, zou zijn het jaar 
als voorbij te beschouwen, alles 
in het archief te stoppen en met 
een nieuw jaar te beginnen!
Wat het meest passend en fei-
telijk ook het belangrijkste is, 
dat wordt naar mijn mening 
het best weergegeven met de 
woorden van de Evangelist 
Lucas over de moeder van Je-
zus, nadat zij haar Zoon in de 
tempel van Jeruzalem had te-
ruggevonden: “En Zijn moeder 
bewaarde al deze dingen in haar 
hart” (zie Lucas 2,51.)
Bewaren en hart zijn twee 

woorden die de weg wijzen 
waarlangs de zaadjes van het 
Jubileum, welke zo kwistig uit-
gestrooid zijn langs de paden 
en wegen van de hele wereld, 
vruchtbaar kunnen worden. En 
zij herinneren ons ook aan die 
eeuwig geldende, door Gods 
wonderen (‘mirabilia Dei’) ge-
inspireerde boodschap, won-
deren die de Heer nog steeds 
tot vervulling brengt, zelfs in de 
meest ingewikkelde en verwar-
rende omstandigheden van het 
moment.
De Maagd Maria is hét mo-
del van de Kerk en van iedere 
Christen die in dankbaarheid 
aanvaardt en niet vergeet of on-
verschillig raakt tegenover de 
vele tekenen/wonderen die de 
Heer op onze levensweg blijft 
geven/doen. Bewaren betekent 
terugkeren, ons herinneren, Zijn 
Woord altoos laten klinken en 
ons de tekenen te binnen bren-
gen en de gezichten en plekken 
die getuigen van de doorgang 
van God. En hart drukt het 
verlangen uit om terug te ke-
ren tot God en in vriendschap 
en vreugde, met gevoel en met 
dankbaarheid de feiten, de per-
sonen, de omstandigheden en 
wederwaardigheden nog eens 
te overwegen... Want dát is 
zoals God met ons omgaat en 
waar Hij naar ons kijkt met een 
open hart..., het vermoorde 

hart van Zijn Zoon, onze Heer 
Jezus Christus.
Kun je deze buitengewone en 
grenzeloze schat die de Chris-
telijke boodschap van Barmhar-
tigheid is dan zomaar wegdoen 
en opbergen in de kronieken 
van een enkel jaar?
Absoluut niet! Het Jubileumjaar 
gaf ons de gelegenheid om een 
symfonie in te zetten, die de 
muziek moet zijn van heel ons 
Christelijk bestaan: het dank-
baar en vol verwondering over-
wegen van de barmhartigheid 
van de hemelse Vader en haar 
een plaats te geven (Sint Fran-
ciscus zou zeggen “de barm-
hartigheid te DOEN!”) in de 
alsmaar gecompliceerde en ver-
strengelde verhoudingen van 
ons mens-zijn.
De blijde boodschap van het 
Evangelie zegt ons dat de deur 
nooit gesloten is en nodigt ons 
uit om onze versteende en 
soms zelfs afgegrendelde harten 
te openen.
Moge Pater Pio ons bijstaan 
met zijn voorspraak, hij die de 
“Heilige Deur” van zijn heiliging 
vond in de wond in “Jezus’ zijde, 
de deur die nooit dicht gaat!”
Een gelukkig en gezegend 
Nieuwjaar voor ieder van u!


