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Het is waar, we leven in een tijd-
perk van de meest geavanceerde
digitale technologie, en aan de basis
van deze meest geavanceerde pro-
cessen zijn twee kleine getallen, 0
en 1 en niets kan eenvoudiger zijn!
En toch, als we rondom ons kijken,
lijkt alles ingewikkelder te zijn,
soms zelfs absurd en zonder dui-
delijke oplossingen. We hebben de
indruk dat, aan de ene kant, we on-
gelooflijke resultaten hebben ge-
boekt en dat we aan de andere
kant gaandeweg iets belangrijks
verloren hebben, waardoor het
gevoel ontstaat dat er iets ont-
breekt, zelfs als we de ware aard
niet begrijpen.
De oproep van Paus Franciscus
voor het Jubileumjaar van Barm-
hartigheid is voorzienigheid. In fei-
te is het een buitengewone kans
om bezit terug te nemen, zonder
dat we het tempo vertragen in de
richting van vooruitgang, wat we
gedachteloos hebben achtergela-
ten langs de kant van de weg of,

erger nog, uitdagend weggegooid,
zonder bezwaren omdat veron-
dersteld werd dat het geen nut
had.
We zijn rijker in bezittingen, erva-
ringen en trotser geworden van-
wege dat wat we bereikt hebben
en tegelijkertijd blijven we ons ver-
loren voelen, alsof we bijna vreem-
den voor elkaar zijn, in een wereld
die voortdurend verscheurd
wordt door haat en dramatische
conflicten.
Het speciale Heilig Jaar, dat op 8
december begon, moet ons dus de
gelegenheid geven die ons in staat
stelt om tijd voor reflectie te ne-
men in deze gekke stormloop van
ons, zodat we stoppen en ons af-
vragen waar we naartoe gaan. Zul-
len we in staat zijn, het gevaar te
begrijpen om in de valkuil van een
bedrieglijke illusie te trappen als we
doorgaan in ons waanzinnig stre-
ven naar het overbodige en verge-
ten wat van essentieel belang is?
We hebben de mogelijkheid om
opnieuw te ontdekken dat het wa-
re geluk niet bestaat uit bezittin-
gen, maar in de liefde. Een eenvou-
dige waarheid en dat is het goede
nieuws (dit is de betekenis van het
Evangelie), wat wordt aangeboden
aan iedereen, zelfs aan ons gelovi-
gen. Een waarheid die haat kan

blussen en een einde kan maken
aan conflicten en  een nieuw ge-
voel kan geven aan de verworven-
heden van de vooruitgang.
Om hier ontvankelijk voor te zijn,
is het noodzakelijk dat wij niet al-
leen geleid worden door ons ver-
stand, maar dat we ook terug ke-
ren om te luisteren naar de stem
van het hart. Het is een veeleisen-
de en dringende stem die offer
kost. Pater Pio wist dit goed toen
hij schreef: “Wat is het moeilijk om
volgens het hart te leven! Het be-
tekent leven op elk moment met
een dood die nooit doodt, of het
ervaren van een levende dood en
een stervend leven.” Maar dit is de
prijs die moet worden betaald om
de vrede te winnen welke, volgens
Pater Pio: “de eenvoud van het
hart is, sereniteit van de geest, de
rust van de ziel, de band van liefde
[...]; de heilige vreugde van een hart
waarin God regeert.”
Dus? Laten we niet verder aarze-
len, laat ons allemaal opnieuw be-
ginnen. Iedereen. Vanuit het hart!

DE TERUGKEER 
NAAR HET HART!
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