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od heeft op vele manieren
gesproken.

Door Christus heeft Hij gespro-
ken op een ultieme en definitieve
manier (Hebreeën 1,1).
In de brief aan de Hebreeën vin-
den we de uitzonderlijke synthese,
die de volledige realisatie van Gods
plan bevestigt: De Almachtige God
zelf “heeft gesproken” en daar is
niets aan toe te voegen! Het is de
volheid van de tijd (Galaten 4,4).
Maar... soms lijkt het alsof alles nog
moet aanvangen. Conflicten, oor-
logen en terreur die hele gebieden
van onze planeet en miljoenen
mannen en vrouwen overvallen,
worden de gebaren en daden van
individuen, vergezeld van extreem
geweld en haat ten opzichte van
menselijk leven. Regelmatig wordt
bovendien de naam van God ge-
bruikt en misbruikt voor hun eigen
ideologieën en aanspraken. In
plaats van volheid, spreken den-
kers, sociologen, de kranten over
een vloeibare maatschappij die ver-
deeld is en over levens aan de rand
van de maatschappij die altijd maar
meer geïsoleerd en in voortduren-
de beroering zijn. En toch, deze ge-
schiedenis, deze geschiedenis van
ons, is de Geschiedenis van Verlos-

sing. De Heilige Geest werkt voort
, steunt en begeleidt de schomme-
lende boot van de mensheid tot-
dat die zijn doel bereikt zodat God
alles in allen zal zijn (1 Korintiërs
15,28). Het is waar, de mens en de
hele schepping worden geken-
merkt door de tirannie van cor-
ruptie (Romeinen 8, 19-21); maar
dit weerhoudt de Heilige Geest er
niet van het aangezicht van de aar-
de te vernieuwen. Sint Paulus heeft
met een helder zicht op de realiteit
de verschrikkelijke consequenties
opgesomd van deze corruptie: ver-
drukking, nood, vervolging, honger,
naaktheid, gevaar, het zwaard. 
Maar we blijven koppig hopen:
“Het moet zo zijn, omdat onze
verlossing is gebaseerd op de
hoop” (Romeinen 8,24). Sterker
nog, zelfs in de kwetsbaarheid van
onze twijfels, angsten en teleurstel-
lingen worden we uitgenodigd om
de uitstekende helderheid te ac-
cepteren en te verspreiden van
Paulus van Tarsus’ geloofsbelijdenis.
“Maar over dit alles zegenvieren
wij glansrijk, dank zij Hem die ons
heeft liefgehad. Ik ben ervan over-
tuigd, dat noch de dood, noch het
leven, noch engelen, noch boze
geesten, noch wat is noch wat zijn
zal, en geen macht in de hoge of in
de diepte, noch enig wezen in het
heelal ons zal kunnen scheiden van
de liefde Gods, die is in Christus Je-
zus onze Heer.” (Romeinen 8, 37-
39). De overtuiging van Paulus
geeft de redenen van het geloof
van de Kerk in de liefdevolle hulp
van de Heilige Geest aan en Zijn

verborgen en werkzame aanwe-
zigheid in de menselijke geschiede-
nis. Hij geeft kracht aan het geloof
van de mensen, omdat ze zo ge-
liefd zijn door God de Vader want
Hij geeft hun Zijn enige Zoon. Hij
die toch de hemel en de aarde kan
omvatten, zal Hij ons ook niet alle
andere dingen geven (Romeinen 8,
32)?
Als we zeggen Geschiedenis, be-
doelen we niet de concrete en
wrede geschiedenis, ondergeschikt
aan het kortstondige onvoorziene
onbegrijpelijke toeval, noch de ex-
pressie en projectie van onze valse
utopieën en valse verwachtingen
leeg van betekenis.
Nee! Geschiedenis is dat wat
voortvloeit uit het liefdevolle plan
van de Vader, aangenomen en ver-
lost door de Zoon, verlevendigd
en vol met de geurige kracht van
de Heilige Geest. Desolaat, vol van
verdriet, geweld, onrecht en onre-
gelmatigheden, desalniettemin ver-
lost, omdat samen met ons lijden
er het lijden van Christus is en Zijn
Overwinning (Romeinen 15, 20).
We worden geroepen, om hier en
nu ons aandeel te geven. Zoals Pa-
ter Pio die de Heer trouw verge-
zelde en die zichzelf de geduldige
metgezel en vriend van zijn broe-
ders maakte.
Als we zeggen Geschiedenis..
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