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e moord op de Je-
zuïet priester mis-
sionaris uit Neder-
land, Frans van der
Lugt in de stad
Homs in Syrië en

de woorden van medeleven van
paus Franciscus tijdens zijn Generale
audiëntie van woensdag 9 april trok-
ken weer vonken van aandacht in de
media voor de dramatische toestand
waarin christenen leven en hun leven
wagen, heel bijzonder als missiona-
rissen, in Syrië en andere delen van
de wereld waar gelovigen leven in
een klimaat van vervolging dat ken-
merkend was voor de eerste eeu-
wen van de Kerk. 
In een interessant artikel dat ver-
scheen in de Corriere della Sera, en-
kele dagen na de moord, bracht an-
drea Riccardi, stichter van de christe-
lijke lekengemeenschap van Sant’ Egi-
dio in herinnering dat in het Midden-
oosten “de Islamieten“ (maar wel-
ke?) nog altijd twee aartsbisschop-
pen van Syrië gevangen houden, Mar
Yohanna Gregorios Ibrahim van de
Syrisch Orthodoxe kerk en paul Ya-
zigi van de Grieks Orthodoxe Kerk
van antiochië en ook de Italiaanse
priester jezuïet paolo dall’ Oglio en
nog twee priesters, over wie je nu
bijna niets meer hoort. En toch zijn
deze twee aartsbisschoppen reeds

meer dan een jaar gegijzeld. In dit ar-
tikel legt de schrijver de nadruk op
“de hopeloze situatie van die chris-
tenen die leven in Syrische zones on-
der controle van fundamentalisten.“ 
Een Syrische priester die nu in Liba-
non woont, Nader Jbeil, beschrijft bij
een recent bezoek aan San Giovanni
Rotondo hoe hele dorpen vernie-
tigd werden door Islamitische rebel-
len, en hoe zij de christenen ont-
hoofdden en zonder elk respect, hun
hoofden rond schopten in een soort
voetbalspel. 
Deze werkelijkheid van vervolging en
geweld bestaat eveneens in Irak, Ni-
geria, Kameroen, India en Vietnam.
Het volstaat om het aantal te bekij-
ken van hen die hun leven hebben ge-
geven voor hun geloof: “In 2013 al-
leen werden 20 priesters en 1 zuster
gedood en in de eerste maand van
2014 werden 3 priesters gedood.
Hieraan moeten we nog toevoegen
die van de protestantse en Evangeli-
sche christenen, 150 dominees, 500
predikanten en 8000 leden, gedood
in dezelfde periode.“
“Vandaag, in de 21ste eeuw, is onze
Kerk er een van martelaars“, gaf Kar-
dinaal pietro parolin als bezinning bij
een wake, georganiseerd door de ge-
meenschap van Sant’ Egidio, een echo
van gelijkaardige woorden van paus
Franciscus. 
Volgens deze persoon, belast met de

diplomatieke relaties van de Heilige
Stoel, 
“worden christenen niet vervolgd om
hun band met een seculiere, econo-
mische, politieke of militaire macht,
maar omdat zij ijverige getuigen zijn
van een andere visie op het leven, ge-
steund op hun geloof, dat inspireert
tot nederigheid, dienstbaarheid en
vrijheid.”
In feite “hebben zij getoond hoe, op
die plaatsen waar haat het hele be-
staan blijkt te hebben vergiftigd, liefde
krachtiger is dan de dood” en hebben
zij getuigd van de “verzoenende en
nederige kracht van datgene waarvan
zij dragers zijn, zoals zovele vrijwilli-
gers, leken en religieuzen, jong en oud,
die hun leven geven in de edelmoedi-
ge dienst aan de Kerk en door ijverig
hun naastenliefde te delen.”
Hierom erkennen wij, ofschoon wij
verlangen naar een supranationale
tussenkomst voor de verdediging van
het leven en de waardigheid en de
vrijheid voor gelovigen van alle gods-
diensten, het belang van deze marte-
laars en hun getuigenis bij het op-
nieuw wekken van het geloof in de
zogeheten landen van de eerste we-
reld. Daar is het leven blijkbaar veilig
en vrij, maar in werkelijkheid zijn de
mensen daar niet in staat om te rede-
neren met hun eigen ideeën, onafhan-
kelijk van die, opgelegd door de heer-
sende cultuur van consumptie. 
Wij leven waarlijk niet meer in de der-
de eeuw. Nochtans zijn christenen
van de 21ste eeuw nog sterk en diep
overtuigd dat “het bloed van de mar-
telaren het zaad is van de Kerk”, zoals
Tertullianus het beweerde in de der-
de eeuw. 
Voor beide groepen richten wij ons
gebed tot ons aller Moeder, de Maagd
Maria, dat Zij door haar voorbeeld
van belangeloze en lijdende liefde alle
mensen zal verlichten, zowel slachtof-
fers als daders.
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Zijn we naar de Derde 
Eeuw teruggekeerd?

Door Br. MARIANO DI VITO, OFM Cap.
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