
03

2 0 1 3

VOCEDIPADREPIO.COM

Hoofdredactioneel

EEr zijn woorden die doordat zevaak herhaald worden en doordat
we ze te vaak gehoord hebben hun
beeldende waarde verliezen of ten-
minste verzwakken. Of ze worden
ingesloten, bijna opgesloten in het
beperkt koninkrijk van specialisten
en beetje bij beetje worden ze als
het kantkloswerk van onze groot-
moeders; mooi maar nooit ge-
bruikt. Zeker een van deze woor-
den is: “verlossing.” Misschien is er
wel geen homilie of catechese
waarin we niet ruimschoots ge-
bruik maken van dit woord, zelfs
in verschillende aspecten zoals de
verlossing van de ziel, de bestem-
ming van de ziel in de geschiede-
nis van de verlossing en ga zo
maar door. Maar wat bedoelen we
nu eigenlijk met dit woord dat zo
fundamenteel voor ons geloof is?
Wat is verlossing? Voordat we ver-
dere overwegingen maken is het
belangrijk dat als we van verlos-
sing spreken, we niet zozeer ver-
wijzen naar een goed omschreven
verband van woorden, feiten, ge-
beurtenissen, maar dat we hier-
mee verwijzen naar de persoon
van Christus, de Zoon van de Al-
lerhoogste God, die het vlees heeft
aangenomen door de Maagd Ma-
ria. Hij is onze Redder. Hij is de vol-
heid en de vervulling van Gods
plan (2 Timotheüs, 10; Titus 1,4,
2,13 en 3,6) “En u zult Hem Jezus
noemen want Hij is het die Zijn
volk zal redden van hun zonden.”
(Matteüs 1,21) De ware natuur van
de Zoon van God wordt opge-
somd in die naam welke Zijn hele
zending aangeeft en beschrijft, na-
melijk het herstellen, redden, ver-
zoenen, herschikken in harmonie
wat was vernietigd, onteerd en
verspreid. Als we vandaag voor

een keer onze sociologen en filoso-
fen aan het woord laten, spreekt
men over onze tijd als een vloeiba-
re samenleving, die een gebrek
heeft aan samenhang, en overal is
uitgespreid en waarvan moeilijk
een goed omschreven bron te tra-
ceren is. Elk fenomeen moet gezien
en uitgelegd worden als een reac-
tie, vaak gerechtvaardigd, als een
visie van eenheidsdenken of uiting
van de hegemonie van een absolu-
te en overheersende cultuur. Hoe
dan ook we kunnen de noodzaak
niet onderdrukken om die harmo-
nie weer terug te vinden wat ove-
rigens geen synoniem is voor ni-
vellering of uniformiteit maar juist
het tegenovergestelde, de verhef-
fing van de vredelievende en ge-
realiseerde verscheidenheden met
al hun individuele karaktereigen-
schappen. In het Grieks betekent
het woord “kosmos” de georden-
de en gevarieerde schoonheid van
het universum als tegenhanger
voor chaos wat een synoniem is
voor disharmonie, wanorde en
verwarring. De eerste schepping is
beschreven in de Heilige Schrift als
een overgang van chaos in kos-
mos. Gods handeling was gewel-
dig: “Heer onze Heer hoe groot is
Uw naam over de hele aarde! Ik
aanschouw Uw hemel, het werk
van Uw vingers.” (Psalm 8) En
toch was de tweede schepping
nog groter en machtiger omdat dit
het was waar het om ging, een
tweede creatie door Onze Heer Je-
zus en door de kracht van de Hei-
lige Geest. Jezus redt en de hele
schepping hervindt zijn pracht en
vervulling en dit op een bijzondere
manier, namelijk in de mens die
van het begin onuitwisbaar in het
diepst van zijn ziel gemerkt was

met de beeltenis en gelijkenis van
God. (Genesis 1, 1 e.v.) “Voor ons
mensen en voor onze verlossing
kwam Hij uit de hemel neerge-
daald”. Dit is Kerstmis, de gave
van de nieuwe schepping, het her-
stel van de harmonie die uiteenge-
rukt en verloren was. De vervul-
ling, zelfs vanuit de fragiliteit en de
onbestendigheid van onze ge-
schiedenis in het woord van God
dat niet minder dan zeven keer
herhaald werd: “En God zag dat
het goed was.” (Genesis 1, 1 e.v.)
Laat ons de tekst uit het boek Wijs-
heid lezen, zelfs al zou dit bij het
flauwe licht van een kleine lamp in
een herdersgrot zijn. Deze tekst
luidt: “Want terwijl een diepe stilte
alles omgaf en de nacht in zijn snel-
le loop halverwege was gekomen,
kwam Uw alvermogend Woord
van Zijn koningstroon in de hemel
en sprong Hij als een grimmig
krijgsman midden in het onzalige
land.” “Want heel de schepping
werd in haar eigen aard weer op-
nieuw gevormd in gehoorzaam-
heid aan Uw bevelen, opdat Uw
zonen zonder letsel behouden
zouden blijven”. (Wijsheid 18,14 en
19,6) Laat ons in onze huizen plaats
maken voor het Almachtige
Woord van God, Die het vlees aan-
nam, voor Jezus de Heiland en on-
ze eigen rode zee waar water was
voordat het droog land werd. 
Dat Pater Pio je mag steunen en lei-
den zodat de wensen die hij aan
zijn spirituele vader uitte ook voor
jou uit mogen komen. “Dat uw
hart, versierd met bloemen, Zijn
kribbe mag zijn, waarin Hij kan
rusten zonder enig onbehagen.”
Zonder vrees want het is Jezus, dat
wil zeggen God die ons redt!! Zalig
Kerstmis

Door Br. Mariano Di Vito

HET IS JEZUS, DAT WIL ZEGGEN, GOD DIE ONS REDT!
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