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IIn de Oudheid markeerden depilaren van Hercules, op de
meest westelijke punt van het
Iberisch schiereiland, het ein-
de van de wereld en op de
landkaarten stonden vlak bij
de Atlantische Oceaan de
woorden ‘Non plus ultra!’,
verder niets meer. Toen vele
jaren later drie kleine zeilsche-
pen de oceaan overstaken en
de ‘Nieuwe Wereld’ de ge-
schiedenis binnenkwam, ver-
anderde dat voorgoed! Op de-
ze en de volgende tochten die
veelal rijke buit opleverden
voor het Spaanse moederland,
reisden ook volgelingen mee
van Franciscus, Dominicus en
Ignatius met in hun hart het
vurige verlangen het Evange-
lie te prediken en het Kruis
van de Verlosser te brengen
naar het onbekende en onont-
gonnen land van West Indië.
Meer dan vijfhonderd jaar later
maakte een andere Jezuïet, met
de naam Franciscus, dezelfde
reis in tegengestelde richting
om Paus te worden, Bisschop
van Rome en Herder van de
Wereldkerk. Het is nu zijn op-
dracht om het geloof dat door
zijn Broeders aan zijn voorva-
deren was verkondigd, te be-
vestigen en heel de kudde van
de Heer te leiden en te bescher-
men. Hij koos de naam Francis-
cus, omdat hij evenals onze Se-

rafijnse Vader wil vertrouwen
op het zuivere, onversneden
Evangelie en omdat hij de ar-
men van de wereld heeft geko-
zen als een bevoorrecht thema
van zijn Petrusambt. Hij heeft
onze harten nu al veroverd!
Zijn eenvoudige en duidelijke
woorden die voor iedereen be-
grijpelijk zijn, hebben de geur
van het Evangelie en van
Bethlehem gebracht in de heili-
ge hallen van het Vaticaan en
naar de uiteinden van de aarde:
woorden zo welriekend en
voedzaam als brood… Het
wankele schip van Petrus, heen
en weer geslingerd op ruwe
zeeën en belaagd door woeste
golven, lijkt door een reusachti-
ge golf en met de indrukwek-
kende en frisse kracht van de
Geest in de zeilen, te zijn ge-
draaid naar open zee en lijkt zo
gereed te zijn om, met de kracht
van het geloof, de grote zee van
de geschiedenis over te steken.
Natuurlijk zullen de netten uit-
geworpen moeten worden
(waarschijnlijk na wat repara-
tiewerk) en zal het Evangelie
weer verkondigd moeten wor-
den op een voor onze tijd aan-
sprekende manier. Dit is een
plicht die toevertrouwd is aan
alle gelovigen en aan elke
Christelijke gemeenschap; of-
schoon er geen twijfel is, dat
Paus Franciscus vanaf  het be-

gin woorden heeft gebruikt en
handelingen heeft verricht die
deze weg aangeven voor alle
mensen van goede wil. Mede-
dogen, mildheid, goedheid,
respect, zorg voor de schep-
ping, gebed, overweging van
het Kruis van onze Heer en de
kruisen van de mensheid….al-
lemaal uitdrukkingen van het
hart en van een levend geloof
en te verkiezen boven uitvoeri-
ge pastorale programma’s. En
daarom alleen al hebben zij een
heilzame invloed gehad op de
wijze waarop de mens en meer
algemeen de wereld benaderd
moet worden en wel met be-
scheidenheid, die mensen aan-
trekt en inneemt. Paus Francis-
cus heeft als Paus en als Bis-
schop van Rome verklaard, dat
hij vóór alles een trouwe volge-
ling wil zijn van Jezus, Onze
Heer, en dat hij in Zijn naam
echte, vreedzame relaties wil
opbouwen en onderhouden
met alle mensen van goede wil.
Wij staan achter onze nieuwe
Paus! Wij allen van de Stem van
Pater Pio, samen ook met zijn
vele volgelingen, willen hem
met onze onvoorwaardelijke
eerbied en gehoorzaamheid
verzekeren van ons voortdu-
rend en vurig gebed.

Dank U, Paus Franciscus! En
onze beste wensen! 

Door Fr. Mariano Di Vito, OFM Cap.
VERDER NIETS MEER...
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