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PPaus Benedictus XVI heeft dearena van de geschiedenis niet
verlaten, noch heeft hij om 20.00
uur op 28 februari 2013 zijn
dienstverlening aan de Kerk
beëindigd. Alleen de aard van
die dienstverlening is veran-
derd. De Paus- theoloog heeft
het besluit genomen afstand te
doen van de leiding van de 
“heilige Kerk van God” om haar
vervolgens te dienen in een “le-
ven toegewijd aan het gebed.” Dit
waren zijn woorden die hij sprak
op 11 februari aan het eind van
zijn verklaring. Daarin kondigde
hij zijn besluit aan om “afstand te
doen van mijn ambt als bisschop
van Rome en opvolger van de 
Heilige Petrus, dat mij door de
kardinalen op 19 april 2005 was
toevertrouwd”, woorden die op
de achtergrond waren geraakt
door het turbulente optreden
van de media, die te zeer uit wa-
ren op het onthullen van moge-
lijk niet genoemde redenen ach-
ter deze historische beslissing.
En toch, de verklarende sleutel
voor deze actie en voor het hele
pontificaat is vooral te vinden in
dat ene woord ‘gebed’. Benedic-
tus XVI verklaart direct daarna
zelf, “dat ik deze beslissing heb
genomen in het volle bewustzijn
van de ernst ervan en pas na bij
herhaling mijn geweten tegen-
over God te hebben onderzocht.”
In zijn commentaar op het Evan-
gelie van de daaropvolgende

zondag, waarin gesproken werd
over de bekoringen van Jezus in
de woestijn, maakte de Heilige
Vader een opmerking die, in het
licht van zijn terugtreden, ver-
duidelijking leek te verschaffen.
“Wat is de kern van deze beko-
ringen?”, vroeg de Paus. En
daarop antwoordde hij: “Dat is
de poging die hier ondernomen
wordt om God te manipuleren,
om Hem te gebruiken voor ei-
gen belangen, voor eigen glorie
en succes, ofwel om Hem in een
hoek te zetten.” Iedereen moet
zich dan toch de vraag stellen:
“Wat is eigenlijk de plaats van
God in mijn leven?” En: “Is Hij
de Heer, of ben ik dat?”
Zonder enige twijfel heeft Bene-
dictus XVI een radicale beslis-
sing genomen, om God op de
eerste plaats te zetten, of mis-
schien is het juister om te zeg-
gen: om uitsluitend van God,
voor God en in God te leven en
te besluiten om de laatste jaren
van zijn leven door te brengen in
het “klooster op de Vaticaanse
heuvel, waar eens in afzonde-
ring levende zusters woonden,
om zich toe te wijden aan studie,
meditatie en gebed”, zoals de di-
recteur van het nieuws agent-
schap van de Heilige Stoel, Fede-
rico Lombardi, het terugtreden
aankondigde. De Paus heeft af-
stand gedaan van aardse macht
om een veel grotere macht te be-
oefenen, de enige macht die in

staat is om het hart van de Aller-
hoogste te bereiken.
Ook Pater Pio was hiervan over-
tuigd, toen hij schreef: “Het is
waar dat Gods almacht alles
overwint, maar het nederig en
aanhoudend gebed wint het
weer van God Zelf. Het houdt
Zijn hand tegen, brengt Zijn blik-
sem tot bedaren, ontwapent
Hem, bedwingt en kalmeert
Hem en maakt Hem bijna tot
een dienaar en een vriend.”
Joseph Ratzinger heeft ervoor
gekozen om uitsluitend gebruik
te maken van de kracht van het
gebed. Hij heeft voor God geko-
zen! Hij heeft gekozen voor het
betere deel en dat zal hem nooit
ontnomen worden (zie Lucas 10,
38-42).
Denkend aan de eerbied waar-
mee de Heilige Vader Pater Pio
bejegende, vooral in zijn pasto-
raal bezoek aan San Giovanni
Rotondo op 21 Juni 2009, en de
vriendelijkheid die hij ons, zijn
medebroeders, betoonde, willen
wij onze dankbaarheid betuigen
jegens de Heer voor de grote ga-
ve die de Kerk heeft ontvangen
in de 8 jaar van zijn pontificaat
en willen wij de Goddelijke
Voorzienigheid smeken om Be-
nedictus XVI en de hele Kerk te
blijven vergezellen in deze zo be-
langrijke en veelbetekenende
tijd. Met hem, daarvan kunt U
zeker zijn, zijn we met velen.
Voor God!

Door Mariano Di Vito, OFM Cap.
VOOR GOD...


