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WWe kunnen de 21e december
2012 van de Maja’s doorstrepen,
juist zoals de geschiedenis deed
met het jaar 1975 van de Getui-
gen van Jehovah en met de mil-
lenniumkoorts van zo’n 10 eeu-
wen geleden. Misschien dat nu
zelfs de meest volhardende voor-
speller ervan overtuigd kan wor-
den, dat “niemand van die dag
en dat uur iets afweet, ook niet de
engelen in de hemel, zelfs niet de
Zoon, maar de Vader alleen”
(Matteüs 24,36) en dat eenieder
zal begrijpen, dat hij te allen tijde
voorbereid moet zijn en onafge-
broken  waakzaam, omdat we
niet weten op welk uur de Heer
zal komen (zie Matteüs 24,42).
Laten we ons voorbereiden om
aan een nieuwe reis te beginnen.
De Goddelijke Goedheid schenkt
ons opnieuw 365 dagen, die even-
zovele stappen kunnen worden
op onze weg naar de Christelijke
volmaaktheid. In dit nieuwe zon-
nejaar 2013 krijgen onze voorne-
mens extra levenskracht vanwe-
ge het grotendeels samenvallen
met het Jaar van het Geloof. De
komende maanden vormen dus
een zeer geschikte tijd  om de eer-
ste van de goddelijke deugden,
het Geloof, opnieuw te ontdek-
ken, maar tegelijk ook de tweede
goddelijke deugd, de Hoop, die
daarmee direct samenhangt en
waaraan de mensheid van van-
daag grote behoefte heeft.  “Hoop
is in feite een sleutelwoord in het

Bijbelse geloof en wel zozeer dat
in menig passage de woorden
‘geloof ‘ en ‘hoop’ onderling ver-
wisselbaar lijken”(Spe salvi, 2).
Als gevolg van de huidige econo-
mische crisis zullen werkeloos-
heid en armoede blijven toene-
men. Daarenboven heerst er een
nog verderfelijker geestelijke cri-
sis, die we dagelijks in het nieuws
waarnemen en die ons vermo-
gen ondermijnt om de toekomst
met enig optimisme tegemoet te
zien en die de geestdrift in ons
handelen doet bekoelen. Dat is
echter voor de ware Christen niet
de juiste houding. De Catechismus
van de Katholieke Kerk houdt ons
het volgende voor: “De deugd
van hoop beantwoordt aan het
verlangen naar geluk dat God in
elk mensenhart gelegd heeft; ze
neemt in zich op alle hoop die het
menselijk handelen bezielt; ze
zuivert die om ze te richten op het
rijk der hemelen; ze behoedt voor
ontmoediging; ze is een steun bij
verlatenheid; ze brengt vreugde
in het hart in de verwachting van
de gelukzalige eeuwigheid. Het
vuur van de hoop beschermt te-
gen egoïsme en leidt naar het ge-
luk van de liefde.” (nr.1818) 
Ook wij willen in 2013 trachten in
ons tijdschrift bij te dragen aan
het voeden van het geloof en de
hoop van onze lezers, door ons
licht te laten schijnen op deze
twee deugden in onze artikelen
en tevens aandacht te schenken

aan de sociale problemen van de-
ze tijd (het gebrek aan werk, het
bankroet van het zakenleven, de
onafgebroken stijging van de
kosten van levensonderhoud, het
opkomen van nieuwe armoede),
daarbij verwijzend naar de prak-
tische wijsheid van Pater Pio, een
mysticus en man van gebed, die
in staat bleek om oplossingen te
vinden voor soortgelijke proble-
men in een andere kritieke perio-
de van onze geschiedenis. Het
Huis ter Verlichting van het Lij-
den is niet het enige voorbeeld
van deze visie. Toen hij eens vele
jongeren aalmoezen zag bedelen
van pelgrims vlak bij het klooster,
kwam hij op het idee en voerde
dat ook uit, om een technische
academie op te richten in San Gi-
ovanni Rotondo.
Om deze overwegingen af te
sluiten zou ik mij de aansporing
van Pater Pio aan één van zijn
geestelijke kinderen eigen willen
maken, die wij vandaag als tot
ons zelf gericht kunnen beschou-
wen: “Geloof en hoop! Met ge-
loof en hoop zul je jezelf de wa-
pens verschaffen om te volhar-
den in de strijd, waarin de goed-
heid van de hemelse Vader je ver-
wikkeld heeft. Met geloof en
hoop zal het je niet aan de zoete
nectar der liefde ontbreken, die je
meer en meer verenigt met het
Hoogste Goed.”
Dit zijn de wensen die ik richt tot
ieder van U voor het nieuwe jaar.
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