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Hoofdredactioneel

OOp 13 september van dit jaar
herdachten wij in een plechtige
viering de 25e verjaardag van
het bezoek van Moeder Teresa
aan San Giovanni Rotondo.
Voor die gelegenheid zegende
de Aartsbisschop van Manfre-
donia-Vieste-San Giovanni Ro-
tondo, Michele Castoro, een
mozaïek van haar, waarin ze
wordt afgebeeld met haar
moederlijke en tedere glimlach
als de Moeder van de Aller-
armsten.
Een soortgelijke viering vond
plaats op 23 mei ter herinnering
aan het bezoek van Paus Johan-
nes Paulus II aan San Giovanni
Rotondo. Twee relieken ge-
plaatst aan de voet van hun bij-
behorende mozaïeken doen de-
ze twee moderne heiligen van
onze tijd op een concrete ma-
nier aanwezig zijn in de kerk
van O.L. Vrouw van Genade.
Deze drie vrienden van elkaar
zijn nu zeer dicht bijeen, niet al-
leen in de luister van het hemel-
se Jeruzalem, maar ook hier in
het gezegende land van het
Gargano Gebergte. Pio, Teresa
en Johannes Paulus II. Ja! Drie
vrienden, drie stralende lich-
ten, die licht gaven en nog altijd
geven in onze levens en op on-
ze geestelijke reis. Drie schitte-
rende sterren, verschillend van

elkaar, maar alle drie vervuld
van dat ene en enige Licht dat
harten verwarmt en geesten
verlicht: Christus de Heer, oor-
sprong en voorbeeld van alle
heiligheid.
Moeder Teresa kwam destijds
als pelgrim naar het graf van
Pater Pio evenals Johannes
Paulus II, die al een oude relatie
had met de “Eerbiedwaardige
Pater”. Hij bleef toen langdurig
in gebed bij het graf, terwijl zijn
hand rustte op het marmeren
blok dat de schitterende tombe
van de broeder met de stigma-
ta afsloot.
Vijf en twintig jaar later zijn ze
teruggekeerd in de gedaante
van een klein, maar veelzeg-
gend symbool van een reli-
kwie, daarmee getuigend van
de geestelijke verwantschap
van hun beider levens, die zon-
der enige reserve waren door-
gebracht in dienst van hun
broeders en zusters alsook in
de oneindige goedheid van de
H. Geest, die ons pelgrims al-
tijd weer voorbeelden en mid-
delaars schenkt.
“Open wijd de deuren naar
Christus” (Johannes Paulus II)
”Bewaar de vreugde van de
liefde tot God in je hart en deel
deze vreugde met iedereen die
je ontmoet” (Moeder Teresa)

“Ik behoor iedereen toe” (Pater
Pio). Deze lijfspreuken zijn niet
zo maar wat populaire slogans,
maar uitspraken die tekenend
zijn voor het leven van onze ge-
loofshelden. Ze wijzen ons, niet
zozeer op wat we moeten doen
in de vele en verschillende om-
standigheden van ons eigen le-
ven, maar tonen ons nieuwe en
eindeloze horizonten, waarop
wij ons in de unieke en onver-
vangbare  omstandigheden
van ons eigen leven kunnen
richten. In de zekerheid dat we
een paar ervaren, liefhebbende
en geduldige medereizigers
dicht aan onze zijde hebben,
die ons leiden en vaak ook
voorthelpen.
De “september maand van Pa-
ter Pio” is nog nooit zo vol van
emotie geweest. Het is heel
mooi, dat we met ons tijdschrift
uw huis mogen binnenkomen,
niet alleen met de Stem van Pa-
ter Pio, maar ook met de ‘sa-
menzang’ van deze oude en
vertrouwde vrienden, die nu in
de hemel zingen tot Gods glo-
rie en ons hier op aarde de sleu-
tel aanreiken die onze eigen lof-
spraak melodieus en verheven
kan maken.
Welkom terug!  En wij wensen
u allen zegen voor uw roeping.

Door Br. Mariano Di Vito, OFM Cap.
WELKOM TERUG!...
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