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WWij hebben uit welingelichte bron-
nen vernomen, dat de Heilige Va-
der, Paus Joannes Paulus II, van
plan was het diocees van de streek
Capitanata te bezoeken. Dat was
in 1987 toen het canonieke proces
van de Zalig- en Heiligverklaring
van Pater Pio met de nodige ups
en downs verliep. Er was nog heel
wat materiaal dat moest worden
geraadpleegd, onderzocht en
weerlegd. Zo nu en dan leek het
alsof de hindernissen onoverko-
melijk waren.
En toch twijfelden we er geen mo-
ment aan, dat de Heilige Vader de
Garganoberg zou beklimmen
naar San Giovanni Rotondo om
Pater Pio te bezoeken en te begroe-
ten als een vriend en als opvolger
van Petrus, dus als een heel bijzon-
dere vriend! Alle vertragingen en
tegenslagen werden overwonnen
door de schitterende en onvoor-
stelbare dagen van mei van dat
jaar: een Eucharistieviering in het
“Parco del Papa” (Park van de
Paus, zoals het nu nog steeds heet),
een ontmoeting met de broeders
en de autoriteiten in de kerk van
O.L.Vrouwe van Genade, een be-
zoek aan het “Huis ter Verlichting
van het Lijden” om de zieken en
de medewerkers, allen vol enthou-
siasme en ontroering, te begroeten
op hun afdelingen… en dan nog
de foto van de broeders rondom
hem, met rozenkransen om door
hem te worden gezegend, of ge-
woon om hem een hand te ge-
ven…. Het was werkelijk een fees-
telijke dag. Een mooie en bijzonde-
re dag!
Hoe zouden we de Paus kunnen

vergeten met zijn hand op de kou-
de steen van Pater Pio’s graftombe,
alsof hij die wilde strelen. En die
blik in de verte alsof hij zijn vriend
en beminde Pater om hulp en
kracht vroeg in zijn zeer verheven
dienstwerk, waartoe hij geroepen
was. Ik was daar ook bij en ben dat
niet vergeten…. Hij, de Paus die
van verre kwam, evenals de Bis-
schoppen en gelovigen van zijn
vaderland Polen, had van het be-
gin af aan in Pater Pio een veilig re-
ferentiepunt en een bijzondere
kracht gezien ten tijde van de zeer
harde dagen van het atheïstisch en
communistisch dictatorschap, dat
tevergeefs getracht had om het
licht van het geloof in de harten en
de gedachten van de mensen uit te
doven. Pontifex en pelgrim, volge-
ling en vriend, een door elkaar lo-
pen van persoonlijke herinnerin-
gen en vaststaande historische fei-
ten…. al deze schijnbaar onver-
enigbare kwaliteiten werden naar
boven gehaald in zijn toespraak
die hij die middag hield in de kerk
van O.L.Vrouwe van Genade.
Nadat hij Pater Pio een uitgespro-
ken voorbeeld voor priesters had
genoemd, alleen al omdat de vie-
ring van de Heilige Eucharistie en
de Biecht zo’n centrale plaats had-
den ingenomen in zijn leven, zei
Joannes Paulus II, bijna alsof zijn
gedachten waren gericht op het
verleden en op zijn persoonlijke en
intieme band met Pater Pio: “Ik wil
samen met u de Heer danken, dat
Hij ons en deze generatie in deze
zo gekwelde eeuw de zozeer ge-
liefde Pater Pio heeft geschonken”.
De zozeer geliefde Pater Pio… Dit

zijn woorden van de opvolger van
Petrus, uitgesproken met het ge-
zag van zijn dienstambt en met de
autoriteit van een bijzondere man
zoals Karol Wojtyla, spontane
woorden ook, gebaseerd op een
geestelijke visie en een algemeen
begrip van de geschiedenis, die
reeds door het Bloed van Christus
is vrijgekocht, die zich echter zon-
der vrees zou moeten openen voor
de omarming door haar Verlosser.
Joannes Paulus II wilde de Paus
zijn die Pater Pio eerst in het boek
van de gelukzaligen zou bijschrij-
ven en daarna in dat van de heili-
gen en die bij vele andere gelegen-
heden de buitengewone zending
van de heilige broeder als getuige
en profeet zou beklemtonen in het
licht van de eigentijdse en recente
geschiedenis. Deze werd op dra-
matische wijze doorkruist door
ideologieën en maatregelen, die,
als ze zich dan niet openlijk keer-
den tegen God en de transcenden-
te wereld, deze dan toch be-
schouwden als nutteloos en zelfs
gevaarlijk. “Laten we hem op de
been krijgen, deze Padre Pio. Laten
we hem op de been krijgen!” Met
deze woorden begroette de Heili-
ge Vader de Algemeen Overste
van de Kapucijner Minderbroe-
ders, Fr. Flavio Roberto Carraro.
Misschien doelde hij destijds op
het zaligverklaringsproces, dat
toen tot stilstand leek te zijn geko-
men. Hier en nu zou ik ze willen
duiden als een uitnodiging, of be-
ter nog, als een krachtige en duide-
lijke opdracht om Pater Pio te
plaatsen op de wegen van onze
tijd.

Door Fr. Mariano Di Vito, OFM Cap.
EEN HEEL BIJZONDERE VRIEND
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ZOALS MARIA AAN DE
VOET VAN HET KRUIS

H

M E I – J U N I

Het is een heel
belangrijk punt van
onze godsdienst, mijn
zoon, blij te zijn met
enkel die eenvoudige
daden, uitgevoerd
zonder gevoelens die
geoefend worden
door onze hogere wil-
suitingen, op dezelfde
wijze als het een hoog
niveau van onthou-
ding zou betekenen
om nooit te eten,
alleen met tegenzin en
tegen je wil. Je moet
jezelf helemaal overle-

veren aan de goddelij-
ke Voorzienigheid.
Blijf in die toestand,
mijn zoon, in deze
duisternis en dorheid,
en beschouw de
Allerheiligste Maagd
en Sint Jan, die aan de
voet van het Kruis, te
midden van vreesaan-
jagende duisternis,
niet luisterden en
evenmin de Heer nog
zagen en die geen
andere gevoelens
hadden dan verdriet
en droefheid. Zij

waren zeker wel
gedragen door geloof,
maar dit was even-
eens in duisternis
gedompeld, het was
immers noodzakelijk
dat ook zij deelnamen
aan de verlatenheid
van de Heer.
Leef dan, mijn zoon,
volgens de geest; doe
wat geloof, hoop en
liefde, rede en gehoor-
zaamheid je ingeven
en vrees niets.
Stormen mogen
opsteken; houd je

voor de geest dat hoe
strenger de wind is,
des te mooier de lente
zal zijn, met een over-
vloed aan bloemen. 

VOCEDIPADREPIO.COM

Uit de pen
van Pater Pio
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25 jaar geleden
Een brief van Pater Pio aan Fr. Vittore da Canosa
San Giovanni Rotondo 14 augustus 1917
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25 jaar geleden
DIE HISTORISCHE DAG,
25 JAAR GELEDEN.

Door STEFANO CAMPANELLA

Het bezoek van Joannes Paulus II
aan San Giovanni Rotondo was
geheel geconcentreerd in één na-
middag en avond. De eerste stop
werd gehouden in de buitenwij-
ken van de stad, waar een beton-
nen platform met een altaar was
opgericht en waar de Paus de Eu-
charistie celebreerde. In zijn homi-
lie beschouwde de Paus de stad en
“in het bijzonder haar ontwikke-
ling door de aanwezigheid van
Pater Pio van Pietrelcina en zijn
apostolische werk dat haar inter-
nationaal bekend had gemaakt.”
Vervolgens richtte hij zich tot de

stadsbewoners van San Giovanni
Rotondo en “spoorde hen aan om
altijd waardige getuigen te zijn van
Pater Pio.“
Na de viering, het was al bijna
donker, werd Joannes Paulus II
met zijn “pausmobiel” naar het
plein van het heiligdom van “On-
ze Lieve Vrouw van Genade” ge-
bracht. Pater Marciano Morra, gar-
diaan van het klooster verwel-
komde hem in de kerk die gevuld
was met gelovigen.
Na een geknield gebed voor het ta-
bernakel en na de toespraak van
Pater Flavio Roberto Carraro, Ge-

neraal Overste van de Minder-
broeders Kapucijnen, sprak de
Paus een tweede maal en hield de
Broeder van Pietrelcina tot voor-
beeld voor alle priesters.
“Een essentieel aspect van de heili-
ge dienst, en dat was herkenbaar
in het leven van Pater Pio,“ zo be-
vestigde hij, “was het offer dat de
priester van zichzelf maakt, in
Christus en met Christus, als een
slachtoffer van uitboeting en her-
stel voor de zonden van de men-
sen.”
Verder voegde hij er nog aan toe:
“Dit offer moet zijn hoogste uit-
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FR. FLAVIO
ROBERTO
CARRARO 
verwelkomde
Johannes Paulus II
bij het Heiligdom
van Onze Lieve
Vrouw van
genade.

drukking vinden in de viering van
het Eucharistisch offer. En wie her-
innert zich niet de gloed waarmee
Pater Pio het Lijden van Christus
herleefde, in de Mis? Dit was de re-
den van zijn liefde voor de Mis, die
hij ‘een reusachtig mysterie’ noem-
de en dat was door zijn deelname
aan hetzelfde lijden van de Gekrui-
sigde Heer, cruciaal voor de verlos-
sing en de heiliging van de mens.”
“In de Mis”, zo zei hij, “zit alles van
Calvarië.” Daarna ging de Heilige
Vader verder met het beschouwen
van nog een aspect van de priester-
lijke zending van de vereerde Ka-
pucijn: “Voor Pater Pio was deze
intieme en liefderijke deelname
aan het offer van Christus de reden
van zijn verbinding en toewijding
aan de zielen, vooral zij die ver-
strikt waren in de ketenen van de
zonde en getroffen door lijden.”

Onmiddellijk daarna daalde de
Paus af naar de crypte. De Kapucij-
ner Paters openden het smeedijze-
ren hek dat de tombe van Pater Pio
beschermde. Joannes Paulus II
ging naar binnen, knielde en legde
zijn hand op het grote granieten
blok die deze graftombe bedekte,

JOHANNES PAULUS II
TIJDENS ZIJN HOMILIE

OP 23 MEI, WAARIN
HIJ DE INWONERS

VAN SAN
GIOVANNI ROTONDO
AANMOEDIGDE OM

WAARDIGE
GETUIGEN VAN PATER

PIO TE ZIJN.VOCEDIPADREPIO.COM

25 jarige 
herdenking
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hij verwijlde daar in gebed, onbe-
weeglijk gedurende tien minuten.
Na dit intense en ontroerende mo-
ment, werden foto’s genomen met
al de paters en werden geschen-
ken uitgewisseld: Pater Flavio Ro-
berto Carraro schonk aan de paus
een boek “Immagini Rubate” met
foto’s van Pater Pio, en ook een
kelk die door de heilige werd ge-
bruikt. 
De derde stap van zijn bezoek was
naar het Huis ter Verlichting van
het Lijden. 
Vóór het hospitaal drukte Joannes
Paulus II zijn bewondering uit
voor deze medische instelling die
niet hetzelfde was als anderen, en
zei hoe “ Pater Pio’s grote intuïtie
erin bestond om de wetenschap
ten dienste van de zieken te vereni-
gen met geloof en gebed: medi-
sche wetenschap in de steeds meer
vooruitgang boekende strijd tegen
het lijden en geloof en gebed bij het
omvormen en verheffen van dat
lijden dat, ondanks alle vooruit-
gang van de wetenschap, altijd tot
op zekere hoogte een erfenis zal
blijven van het leven hier bene-
den.”
In het licht hiervan spoorde de
Paus “de dokters en de hele para-
medische en priesterstaf aan om
de zieken bij te staan” om “een wa-
re en eigen gemeenschap op te
bouwen, gebaseerd op de liefde
van Christus: een gemeenschap
die hen broederlijk verenigt die
hulp bieden en hen die hulp ont-
vangen.” Toen de publieke plech-
tigheid voorbij was, bezocht de
Paus vergezeld van de president
van de apostolische werken, Mgr.
Riccardo Ruotolo en van de direc-
teur van het departement gezond-
heid, Dr Giuseppe Gusso een voor
een de zalen en ook de kamers van
de zieken die niet uit hun bed kon-
den. 
Twee uur later, toen de Heilige Va-
der zijn “rondes” had beëindigd,
werd hij begeleid naar de residen-
tie van Mgr. Ruotolo, op de boven-

ste verdieping van het te-
huis van de Apostelen
van het Heilig Hart van
Jezus, voor een maaltijd.
Het was een sober maal,
bereid door de kok van
de zusters religieuzen,
Mevrouw Angela Pug -
liese, die nauwgezet de
richtlijnen volgde van
Zuster Annunziata Netti,
het hoofd van de keu-
kens. Het bestond uit een
bouillonsoep met balle-
tjes en een kleine pasta
met filetsteak, asperges
als groente en daarna
kaas en fruit. 
De Paus at niet veel. En
toen zijn secretaris hem in
het Pools uitnodigde om
tenminste de lokale pro-
ducten te proeven zoals
de ricottakaas en het an-
dere voedsel, zei de Heili-
ge Vader alleen maar
“dat het er allemaal zeer
appetijtelijk uit zag”,
maar dat hij verkoos niet
te overdrijven. Een beetje
voor middernacht keek
hij op zijn horloge en zei:
“Het is al laat, ik zal mij
nu maar eens terugtrek-
ken.” Hij stond van tafel
op en ging naar zijn ka-
mer die voor hem was
gereserveerd enkele pas-
sen verder, op dezelfde
verdieping. 
De volgende morgen om 6 uur be-
vond Don Giuseppe Ruotolo,
broer van Mgr. Riccardo zich bui-
ten in de gang. Niemand wist
wanneer de Paus naar buiten zou
komen. Terwijl hij wachtte en een
babbeltje maakte met de pauselijke
wachten zag Don Giuseppe  de
Paus naar buitenkomen en de trap
afdalen die direct toegang geeft tot
het koor van de grote kapel van
het hospitaal, waar zich een taber-
nakel bevond met het Heilig Sacra-
ment. Hij scheen de weg te kennen

DE HEILIGE
VADER,
sprekend vanaf
het hoofdaltaar,
riep het vuur in
herinnering
waarmee
Pater Pio de
Eucharistie
celebreerde.
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NA DE
TOESPRAAK

die hij hield bij
de hoofdingang

van het Huis
ter Verlichting

van het
Lijden, wenste

Johannes Paulus
II alle

ziekenkamers
te bezoeken

om de 
zieken te

ontmoeten.

zonder enige moeite, ofschoon dat
de eerste en de laatste keer was dat
hij in dat appartement had gesla-
pen. In het koor van de kapel kniel-
de hij neer op de eerste bank en
verzonk in gebed. 
Om kwart voor acht op de 24ste
mei was er reeds een heel grote
menigte verzameld achter de af-
sluitingen op het plein van de
kloosterkerken van Onze Lieve
Vrouw van Genade, toen de Mer-
cedes van de Paus van de rijweg
kwam van het Huis ter Verlichting
van het Lijden. 
Op dezelfde wijze als hij was aan-
gekomen, reed hij door de straten
van de stad, voor een laatste af-
scheidsgroet aan de mensen van
San Giovanni Rotondo en de be-
devaarders, die nog steeds zo vol
enthousiasme waren. 
Naast de Paus zat Mgr. Valentino
Vailati, Aartsbisschop van Manfre-
donia en onderweg zei de opvol-
ger van Sint Petrus tegen hem:
“Dit hospitaal is werkelijk iets zeer
groots en het breidt zich nog uit.
Het is voor mij het mooiste mirakel
van Pater Pio. Een apostolisch
werk als dit kan alleen de vrucht
zijn van veel gebed, lijden en een
buitengewone vrijgevigheid.”

En hij vervolgde: “Toen ik de eerste
keer bij Pater Pio kwam, was ik een
jonge priester en ik verwachtte een
kleine nederige persoon te ont-
moeten zoals Sint Franciscus van
Assisi. Pater Pio daarentegen was
een grote, sterke en knappe man.
Wat me sterk raakte, was zijn vol
zijn van gebed, de wijze waarop hij
de Mis opdroeg en hoe hij leed; en
dat is de verklaring voor het Huis
ter Verlichting van het Lijden.”
Toen vroeg de Paus aan de Aarts-
bisschop hoever het stond met het
proces van Pater Pio’s zaligverkla-
ring, dat vier jaar eerder was be-
gonnen. Daarop opende hij zijn
brevier om te bidden. De auto reed
de Viale Cappucini naar beneden
op weg naar Monte Sant’Angelo,
de tweede stop in het bezoek van
Joannes Paulus II aan de provincie
van de Capitanata.
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“de nieuwe vrouw van pinksteren ”

Het Pinksteren 
van Maria
Maria kan om goede redenen “de
nieuwe vrouw van Pinksteren” ge-
noemd worden. Je kan de diepe
betekenis van de gave van de Hei-
lige Geest bij de geboorte van de
Kerk niet vatten zonder de Heilige
Maagd Maria, die vol van genade
is en vol van de Geest van God de
Schepper. 
De Concilievaders bevestigen:
“Maar omdat het God behaagd
heeft om niet plechtig het mysterie
van de redding van het mensenras
bekend te maken, voordat Hij de
Geest die door Christus was be-
loofd zou uitstorten, zien wij de
apostelen vóór de dag van Pinkste-
ren ‘één van geest volharden in ge-
bed met de vrouwen en met Maria,
de Moeder van Jezus, en met Zijn
broeders’ (Handelingen 1, 14) en
Maria die door haar gebed de gave
van de Geest afsmeekt, die haar
reeds bij de Boodschap had over-
schaduwd.” (Lumen Gentium, 59). 
Het verband tussen de Parakleet
en de Vrouw van Nazareth, na
de Hemelvaart van de Heer,
toen zij Pinksteren verwachtte in
de bovenzaal, was heel bijzon-
der en intens, ofschoon in het le-
ven van Maria de Geest altijd het
voedsel was van haar heiligheid
en verbond in het volbrengen

MARIA
Door FRANCESCO ARMENTI
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MARIA 
ontving de
gave van de
Heilige Geest

bij de
aankondiging.

van Gods heilsplan. 
God de Vader die van alle
eeuwigheid bij alles de red-
ding van de mensheid had
overwogen, schiep Maria zo
dat Zijn Zoon het vlees kon
aannemen, de wereld en de
geschiedenis kon binnentre-
den opdat Zijn Geest kon wo-
nen in de mensen. Maria was
ontvangen uit liefde, opdat
God ons zou kunnen redden
uit de ongehoorzaamheid
van Adam en Eva. (vgl. Ge-
nesis 1, 26-31). Het is dezelfde
Geest die over de wateren
zweefde bij het begin van de
schepping, die orde schiep in
de woestenij, die licht bracht
in de duisternis van de af-
grond en vorm gaf aan het
vormeloze, (vgl. Genesis 1, 1-
2), dezelfde Geest die aan de
Vrouw de kracht zou verle-
nen om de kop van de slang
te verpletteren en dezelfde

Gave die Maria van Nazareth ont-
ving bij de Boodschap. Zij is de
“Nieuwe Eva”, de deur waardoor
Verlossing en Redding de geschie-
denis van de mensheid binnenko-
men om het leven terug te brengen,
de waardigheid en de genade die
verloren waren door de mens en
die daarom “dood” was door de
zonde.
Aartsbisschop Luigi Barbarito
schreef: “De Geest des Heren die
Jesaja aankondigde zal rusten op
de stronk van Jesse, het is dezelfde
Geest of ‘adem’ van God, die werk-
zaam is in de Heilige Schrift, in heel
de Openbaring.
De Geest is aanwe-
zig bij het begin
van de schepping.
Hij inspireert de
door God gekozen
heilige mannen

om Zijn volk te leiden naar de ver-
vulling van Zijn belofte. Hij schenkt
wijsheid aan de Aartsvaders, on-
derscheiding aan de Rechters en op
een bijzondere wijze aan de Profe-
ten. Het is dezelfde Geest die, bij de
volheid der tijden, met Zijn kracht
de nederige Maagd van Nazareth
zal vervullen en haar zal omvor-
men tot de bevoorrechte Moeder
van het mens geworden Woord.”
De evangelist Lucas is heel duide-
lijk in de beschrijving van “het eer-
ste Pinksterfeest” van Onze Lieve
Vrouw, de werking van de Para-
kleet in haar leven en zending die
eveneens gekenmerkt was door
menselijke broosheid: “De Heilige
Geest zal over u komen en de
kracht van de Allerhoogste zal u
overschaduwen. Daarom zal het
kind dat geboren wordt heilig wor-
den genoemd, Zoon van God.”
(Lucas 1, 35). Maar wat gebeurde er
in dat huis in Galilea, waar een jong
meisje leefde dat Maria heette? In
dat meisje vond een echt en eigen
“Pinksteren” plaats, “de Ene en
Drieëne God” kwam in haar ver-
blijf nemen, de Geest van God de
Vader en de Zoon kwam verblijf
houden in een menselijk schepsel. 
Maria was zo overschaduwd door
de “kracht van de Allerhoogste”,
dat de Zoon van de Allerhoogste
vlees aannam in haar en door de
“adem van God”, trad het meisje
van Nazareth binnen in de deelna-
me aan het leven zelf van de Drie-
eenheid. 
Haar delen in de gemeenschap
van de Triniteit bevestigde de groet

van de engel:
“Wees gegroet, gij
vol van Genade.”
Dit is een begroe-
ting die voorheen
nog nooit aan een
menselijk schepsel

VOCEDIPADREPIO.COM

Spiritualiteit

DE HEILGE GEEST
KWAM OVER DE
DOCHTER VAN
JOACHIM EN 
ANNA TE 
NAZARETH IN
GALILEA.
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te beurt was gevallen in de heilsge-
schiedenis en zij zal niet herhaald
worden.  Het is een groet die het he-
le mysterie onthult dat tot stand
komt in de Gezegende Maagd. De
groet van de Aartsengel toont de
nederigheid van de Moeder en het
grote wonder dat God wil volbren-
gen door haar. Haar jawoord, niet-
tegenstaande haar eerste verba-
zing, is vrij, gewild en overtuigd en
gedragen door de kracht van god-
delijke uitverkiezing.
Maar wat was de reden van deze
uitstorting van de Triniteit in het le-
ven van dat nederige, verborgen
schepsel, dan een verdere over-
schaduwing van de Heilige Geest?
Na de Boodschap trok Maria met
spoed naar haar nicht Elisabeth die,
zodra zij haar zag het uitriep in een
lofprijzing, waardoor zij haar hele
geloof toonde: “Gij zijt de gezegen-
de onder de vrouwen, en geze-
gend is de vrucht van je schoot. Ge-
zegend zijt gij die geloofd hebt dat
wat de Heer heeft gezegd vervuld
zal worden.” (Lucas 1, 41-45). De
woorden van de moeder van Jo-
hannes de Doper waren niet inge-
geven door haar wijsheid of haar
heiligheid, maar omdat zij “ver-
vuld was van de Heilige Geest.”
De Geest zette Zijn werking voort
en inspireerde het profetische lied
van Maria: het “Magnificat” waar-
in zij jubelde van vreugde om de
aanwezigheid van de Heilige

Geest, het “Magnificat” van hoop
voor elke mens, voor de armen, de
verdrukten, de nederigen, het
“Magnificat” van door God geze-
gend te zijn. (Lucas1, 46-48).

Maria het 
“nieuwe Pinksteren”
Nu komen we naar de bovenzaal
waar Maria samen was met de
Apostelen, de leerlingen en enkele
van de vrouwen, die hebben deel-
genomen aan de gebeurtenissen
van de Verrijzenis. (vgl. Handelin-
gen 1, 12- 13a 14). Onze Lieve
Vrouw is daar als een leerling, een
moeder, een gelovige om te bidden
en te smeken om de
gave die door Chris-
tus werd beloofd: de
Geest van Troost, de
verdediger. En toch
is er een bijzondere
reden, want zij was
reeds overscha-
duwd in Nazareth. 
Een vereerder van
Maria als Joannes
Paulus II onder-
streepte de Mariolo-
gie van Vaticanum
II: “Omdat Zij al de
unieke ervaring had
meegemaakt van de
werkdadigheid van
deze gave, was de
Gezegende Maagd

in staat om dit meer dan iemand
anders te waarderen; inderdaad,
Zij dankte haar moederschap aan
de mysterievolle tussenkomst van
de Geest, die Haar tot de weg had
gemaakt waarlangs de Redder in
de wereld kwam. Anders dan de-
genen die in de Bovenzaal aan het
wachten waren, vervuld van vrees,
hielp Zij de gemeenschap, zich vol-
ledig bewust van het belang van de
belofte van haar Zoon aan de leer-
lingen (vgl. Johannes 14, 16) om in

2 0 1 2

DIT Z I JN  DE  RU ÏNE  RESTANTEN VAN HET  GEBOORTEHUIS  VAN MARIA IN NAZARETH,

HET
MAGNIFICAT

is het lied van
de lofprijzing,
uitgesproken
door Maria, 
geïnspireerd

door de Heilige
Geest, toen zij

haar nicht
Elisabeth
bezocht.

Het
heeft eeuwen

lang
verscheidene

musici
geïnspireerd.
Rechts een

manuscript van
Francesco

Durante (1684
– 1755).
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de juiste houding de komst van de
“Parakleet” af te wachten. Zo dus,
omdat haar unieke ervaring Haar
vurig had gemaakt, lang voor de
komst van de Geest, Haar ook be-
trok bij de voorbereiding van de
geesten en de harten van hen die
zich bij Haar bevonden.” (Pauselij-
ke audiëntie van 28 mei 1997).
Dit  “nieuwe Pinksteren” was door
de Gezegende Maagd verlangd
omdat Zij, na Calvarië, waar haar
Zoon de Kerk aan Haar toever-
trouwde, nu geroepen werd om
haar nieuwe moederschap te bele-
ven tegenover de leerlingen en de
eerste Christenen: “Terwijl op het
moment van de Menswording, de
Heilige Geest op Haar was neerge-
daald als op een persoon die geroe-
pen was om op waardige wijze
deel te hebben aan het grote myste-
rie, is nu alles voltooid wat de Kerk

betreft, tot wiens beeld, model en
moeder Maria nu geroepen

wordt. In de Kerk en voor de
Kerk, vervuld van Jezus’

belofte, wacht Zij nu op
Pinksteren en smeekt

om een veelheid van
gaven voor elkeen,

elk naar zijn eigen
persoonlijkheid
en zending”.
(idem).
Haar aanroe-
pen van de
Geest, was
zeker niet
v o o r
haarzelf
en haar
nieu-
w e
taak,

maar was eveneens en bovenal
voor de gemeenschap van Chris-
tus, Zijn leerlingen en allen die vol-
gens het Evangelie willen leven.
Vandaar dat het Pinksteren van de
bovenzaal een demonstratie was
van Maria’s grote liefde voor de
Kerk, die door haar Zoon Jezus
Christus was gewild. Het was de
Geest die de geesten en de harten
opende van hen in de bovenzaal,
die hen dan bekwaam maakte om
het geloof en de liefde van de Moe-
der van de Kerk en Moeder van de
Heer te herkennen en aan te ne-
men, de Heer die was verrezen en
hun meer dan eens was versche-
nen. Pinksteren was voor Maria de
gelegenheid om de gaven uit te de-
len die Zij voor haar taak had ont-
vangen: haar geloof, dezelfde
Geest die nu neerdaalde op de
Apostelen, de geheimen die Zij als
een schat in haar hart had bewaard,
het verborgen leven in Nazareth,
een legaat dat Zij moest doorgeven
en ook om het geloof van de pasge-
boren Kerk in de Verrezene die in
de zekerheid van Zijn belofte ver-
vuld was: “Maar jullie zullen
kracht ontvangen wanneer de Hei-
lige Geest over jullie zal komen, en
jullie zullen Mijn getuigen zijn in Je-
ruzalem, over Judea en Samaria, en
tot aan het einde van de aarde.”
(Handelingen 1, 7).

Het Pinksteren 
van de Kerk
Maria ontving de Parakleet om de
eenheid van de Kerk op te bouwen
en te beschermen. Zij die binnen
was gekomen om deel te hebben
aan de gemeenschap van liefde
van de Triniteit, werkte nu mee om
van de Kerk een beeld te maken
van de Trinitaire gemeenschap,
door middel van de broederlijke
gemeenschap van Christenen, van
die Christenen die het Brood van
het Woord breken, het Brood van
de Eucharistie en het Brood van de
Naastenliefde. Maria bad verder

en door de bemiddeling van de
Geest opdat de liefde de familie
van God zou opbouwen. De Heili-
ge Fulgentius van Ruspe, bisschop
van Ruspe in Noord- Afrika, had
gelijk door in de vijfde en zesde
eeuw te zeggen: “Er kan geen doel-
treffender wijze van bidden zijn
voor deze geestelijke groei van de
Kerk, Zijzelf het Lichaam van
Christus, dan het offer van Zijn Li-
chaam en Bloed onder de sacra-
mentele gedaante van brood en
wijn… Door dezelfde genade die
de Kerk maakte tot het Lichaam
van Christus, mogen al haar leden
sterk staan in de eenheid van dat
Lichaam door het blijvende ver-
bond van liefde.”
Het Pinksteren van de bovenzaal
maakt de Gezegende Maagd tot
“Profeet” van de Kerk van het
“Nieuwe volk van God.”  De Al-
machtige God die aan Haar dacht
in alle eeuwigheid, dacht ook aan
ons die de Kerk van de Zoon vor-
men. Omdat Maria een Maagd
was en Moeder van Christus, is Zij
ook de Moeder en de Maagd van
de Kerk. Zo schreef  Honorius van
Autun, een theoloog uit de 12de
eeuw: “De Glorierijke, Gezegende
Maagd vertegenwoordigt de Kerk,
die eveneens Maagd en Moeder is.
Moeder omdat zij vruchtbaar is ge-
maakt door de Heilige Geest en el-
ke dag door het Doopsel nieuwe
kinderen voor God voortbrengt.
Ook maagd, omdat zij de bewaar-
ster van het geloof is met on-
schendbare integriteit, en zichzelf
niet toestaat  door ketterijen bezoe-
deld te worden. Op dezelfde wijze
als Maria Moeder werd door het le-
ven te geven aan Jezus en Maagd te
blijven. Het ene schonk redding
aan het volk, het andere schonk de
Redder aan het volk. Het ene
bracht de oorsprong aan het leven
in haar schoot, het andere schenkt
leven door de Sacramenten; wat de
eerste keer geschonken werd aan
Maria door het vlees, is nu gegeven
aan de Kerk door de Geest.” 
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“Vandaag, 13 juli 1975, zeg ik - in
goede geestelijke en lichamelijke
gezondheid - de Kapucijnerbroeders
van San Giovanni Rotondo enorm
veel dank voor de uitvaart en begrafe-
nis van mijn echtgenoot. Ik verzoek
hun vriendelijk dat mijn stoffelijk
overschot in vrede mag rusten nabij
dat van mijn geliefde echtgenoot
Guglielmo, in het graf dat hier in San
Giovanni Rotondo door mij is
gekocht. Ik, Emilia Sanguinetti
Spillmann verlang dat mijn uitvaart
wordt gehouden in de kerk van San
Giovanni Rotondo.”
Dit was de uiterste wilsbeschik-
king van Emilia Spillmann
Sanguinetti oftewel “Mi” zoals
haar koosnaam onder vrienden
was. Ze sterft rustig op 2 juli 1977.
Rustig en met dezelfde nederig-
heid als waarmee ze haar leven
leefde. Aantrekkelijk, afkomstig
uit een goede familie en met een
sterke wil, wist ze hoe je in de
schaduw kunt leven en om deze
deugd zag men haar goedheid
als die van een engel. Ook van-
wege haar nederigheid en

gehoorzaamheid vooreerst aan
haar man, “de arts” en vervol-
gens aan het Apostolische Werk
van de Pater. Emilia Spilmann
Sanguinetti was tenger, broos,
blank van huid en had een licht
accent in haar stem. Ze kwam
voor het eerst in 1934 naar San
Giovanni Rotondo. Maar ook al
toen zij net getrouwd was, kwam
zij in aanraking met Pater Pio in
het huis van haar schoonouders.
Daar las zij een artikel dat haar
intrigeerde en over de broeder
ging. Ze raakte ervan overtuigd
dat hij authentiek was. Maar het
eindigde er ook mee. Tot het
moment dat iemand die betrek-
kingen had met Paus Pius XII,
markies Gerini Pacelli, van een
bezoek aan San Giovanni
Rotondo terugkwam en de groe-
ten overbracht van Pater Pio. En
daarna bij een volgend voorval
toen Emilia aan een boer die
patiënt van de “arts” was, voor-
stelde om de Pater te vragen om
gebed. Gebed voor haarzelf om
licht in haar geloof, maar vooral

voor haar man die toen tegen de
Kerk was. Een “collaborateur” in
deze onderneming tussen de
streek van Mugello in het noor-
den van Toscane (waar zij woon-
de) en San Giovanni Rotondo,
was o.a. een vrouw die in 1937
naar het stadje in de Gargano zou
verhuizen: Elena Bandini, geeste-
lijk dochter van de Pater. 
Toen zij nog in Mugello woonde
en leed aan een slechte gezond-
heid, bracht Dr. Sanguinetti haar
regelmatig een bezoek en als hij
bij haar thuiskwam zag hij zich in
haar slaapkamer altijd gesteld
tegenover een grote foto van de
Pater. De indruk of beter gezegd
de irritatie die de arts dan in zich
voelde opkomen was vaak de
oorzaak van een woordenwisse-
ling in zijn gesprekken met zijn
vrouw. Zijn vrouw echter voelde
zich “aangetrokken door het geloof op
een manier die ze nog niet eerder
ervaren had.” En zei zij: “Ik doe niets
anders dan vrome boeken lezen, de
Bijbel en boeken over het leven van
Christus. Het was alsof er een nieuw

EMILIA  SANGUINETTI
Door MARIANNA IAFELICE
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licht in mij was en ik sprak er over
met mijn man. Hij luisterde met een
zekere mate van interesse die mij ver-
raste. Maar hij was altijd enigszins
terughoudend.”
Toen Kerstmis naderde bespeur-
de Emilia een groot verlangen in
zich om te gaan biechten en zo
gingen haar man en zij naar een
plaats dichtbij Borgo San
Lorenzo. Daar woonde Mgr.
Arturo Bonadi. “Terwijl ik mijn
dankzegging deed, hoorde ik iemand
dichtbij mij snikken: Ik realiseerde me
dat het mijn man was die huilde. Ik
vroeg hem meteen of hij zich niet goed
voelde en hij antwoordde me dat het
‘goed’ was met hem maar ‘hij zich
voelde alsof er zich tussen ons een
grote afgrond bevond’ en dat hij mij
nooit meer zou terugvinden. Hij
wilde ook gaan biechten na vele jaren
te zijn weggeweest en hij ontving
daarna de Communie. Het was een
erg mooie Kerstmis voor ons.”
Hun eerste bezoek aan Pater Pio
was een verjaardagscadeau dat
de arts aan zijn vrouw gaf. Zij
herinnerde het zich als volgt:
“Jarenlang gaf hij me iets tastbaars
om mijn verjaardag te vieren, maar
dat jaar vroeg ik hem of hij mij wilde
meenemen naar San Giovanni

Rotondo. Hij was nogal sceptisch
over de Pater en antwoordde daarom:
‘Ja, ik neem je mee, maar alleen als je
chauffeur; want ik wil niet dat je mis-
leid wordt door een onevenwichtige
persoon of iemand die aan vallende
ziekte lijdt.’”
En zo reisden ze aan het einde
van de maand mei samen met
Bandini in een Fiat Balilla naar
Pater Pio. Het was 20.00 uur toen
ze aankwamen en de arts die zich
niet bewust was van de klooster-
regels op de kloosterdeur aan-
klopte terwijl Emilia in de auto
wachtte. De deur werd open
gedaan door een lekenbroeder
die wat geïrriteerd tegen hem zei:

“Hoe onbeleefd kun je zijn om op dit
uur aan de kloosterdeur te kloppen!
Realiseert u zich niet dat het klooster
nu gesloten is?”
Toen hij bij de auto terugkwam
zei hij slechts: “Het begint al goed!
Er is zojuist tegen me gezegd dat ik
erg onbeleefd ben!” De volgende
ochtend zagen ze de Pater voor
het eerst tijdens de Heilige Mis in
de kerk. Emilia vroeg aan haar
man: “Wat denk je?”Hij zei haar
kalm: “Dit is de vinger van God.” 
De arts werd zo door hem gegre-
pen dat ze nog wat dagen langer
in zijn nabijheid zijn gebleven.
Later zou Emilia zeggen dat ze er
allerlei moeilijkheden te verdu-
ren kregen. Bij een van de eerste
keren dat zij haar biecht sprak
tegen Pater Pio, kon zij zich niet
inhouden en riep: “Pater wat is het
mooi om hier in uw nabijheid te
leven!” en hij antwoordde haar:
“Waarom blijf je hier dan niet voor
altijd!” Daarop zei Emilia, “Dat
kan ik niet vanwege het werk van
mijn man!” Toen antwoordde de
Pater haar op tamelijk gebieden-
de wijze: “Stuur hem weg, en blijf
voor altijd hier!” Verbijsterd en zo
ontzet dat ze niet in staat was om
de biechtstoel uit te komen, vroeg

Emilia Sanguinetti (links),
met Barbara Ward, de

Engelse journaliste die er
in slaagde om een grote
financiële bijdrage bij de

Verenigde Naties te
verkrijgen voor de bouw van

Het Huis ter Verlichting
van Het Lijden. 
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Emilia hem: “Maar hoe moet ik hem
dat zeggen?” Pater Pio vervolgt:
“Maar wat heb je begrepen. Ik ga nie-
mand scheiden, je moet vertrekken en
dan samen terugkomen.”
Na enkele maanden kwamen ze
samen terug en tijdens een van
deze bezoeken zei Pater Pio op
een avond tegen de arts: “We
moeten drie tabernakels bouwen, drie
tenten: één voor Jezus, één voor u en
één voor mij! Hoe mooi zou dat zijn!
Blijf hier voor altijd! U moet hier voor
altijd blijven!”
Emilia herinnerde zich inder-
daad dat de Pater tijdens één van
die eerste ontmoetingen tegen
haar man had gezegd: “’Dokter, ik
heb uw hulp nodig. Ik moet een zie-
kenhuis bouwen en u wordt mijn
arts.’ Mijn man die elders werkte,
antwoordde:‘Nee, Pater. Het is
onmogelijk want zelfs al zou ik weg-
gaan bij mijn werk en naar hier
komen, kan ik nog niet in San
Giovanni werken omdat ik dan de
patiënten zou afpakken van andere
artsen.’ De Pater reageerde
meteen:’En toch zeg ik u dat u naar
hier zult komen en mij met deze
bouw gaat helpen.’” 
Emilia herinnerde zich nog vaak
de uiteindelijke rit naar San
Giovanni Rotondo die een enkele
reis zou zijn, de verhuiswagen
die niet alle antieke meubelen
kon hebben en dat ze meubels
moesten achterlaten. Ook dat ze
verbaasd waren toen ze, na te
hebben getankt, ontdekte dat een
paar van de wollen matrassen
waren gestolen.  
Maar ook op dat moment bleven
ze eensgezind, ervan overtuigd
dat ze de juiste beslissing hadden
genomen. Guglielmo en Emilia
waren altijd samen geweest, al
vanaf de beginjaren met elkaar
toen ze in Rome op school zaten.
En ze zijn samen gebleven tot die
6e september in 1954 toen de
Heer de arts in de vroege ochtend
onverwacht tot zich riep. Hoe

17
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zou Emilia omgaan met dit ver-
lies? Na een paar weken van
“grote droefheid”, zo schreef zij,
maar niet gebroken door het lij-
den, verscheen ze weer op haar
werk en wijdde ze de rest van
haar leven toe aan het apostolaat
van de Pater door het werk van
haar man voort te zetten. Emilia
was een vrouw die zeer gewaar-
deerd werd vanwege haar edel-
moedige en bescheiden natuur,

haar schoonheid en haar beval-
ligheid die nooit opzichtig of vul-
gair was. Emilia was een moder-
ne vrouw als je onder ‘modern’
verstaat dat zij het vermogen had
om vol te houden, te aanvaarden,
een man bij te staan met een
belangrijke positie, en dat zonder
rivaliteit. En als we bij ‘modern-
zijn’ niet denken aan brutale en
schaamteloze vrouwen, dan was
Emilia Spillmann, die altijd voor

iedereen mevrouw Sanguinetti
bleef, modern. Ook al zat ze tij-
dens belangrijke officiële gelegen-
heden niet op de eerste rij, ze liet
haar man nooit alleen bij zijn
ontelbare verplichtingen. Emilia
was ook in haar manier van kle-
den een moderne vrouw. Ze
voelde zich er nimmer toe ver-
plicht om zich mondain te kleden
en ze was nooit onelegant. Ze
was een vrouw van eenvoud en

GUGLIELMO 
EN EMILIA

verhuisden naar
San Giovanni

Rotondo nadat 
Pater Pio aan
Dr. Sanguinetti
had gevraagd
om hem te

helpen bij de
bouw van Het

Huis ter
Verlichting van

Het Lijden.
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stijl, die altijd de beminnelijkheid
bewaarde die zij door haar geloof
ontving en die elke dag toenam
en onaangetast bleef zelfs toen
het moederschap niet voor haar
bleek te zijn weggelegd. Zij was
altijd in staat geweest om te vol-
harden ook toen, evenals de kin-
deren die nooit zouden komen,
haar levensgezel haar werd ont-
nomen. Ze bleef trachten om de
idealen van haar man te bereiken

ook al had ze kunnen doen zoals
zovele vrouwen die zich als
weduwen kleedden en rouwden
in plaats van de armen uit de
mouwen te steken en aan het
werk te gaan. Men kan dan ook
alleen wat smalend lachen hoe
Enrico Malatesta in zijn boek
“Padre Pio il Santo delle Stimmate”
(De heilige Pater Pio met de stig-
mata) dit alles verkeerd voorstel-
de, zelfs tot het punt dat hij haar

abusievelijk de “dochter” van
Sanguinetti noemde en dat Pater
Pio zich had vergist in zijn
mening over de arts die
Malatesta bovendien beschrijft
als de eerste directeur van het zie-
kenhuis: “Pater Pio was geen ‘heili-
ge’ zonder fouten. De dochter van Dr.
Guglielmo Sanguinetti, de eerste
directeur van het Huis ter Verlichting
van het Lijden, vroeg aan de broeder
om een gunst voor haar vader die zijn
levenseinde zag naderen; en zij
droomde dat Pater Pio tot zijn vuis-
ten ervan bloedden aan een deur klop-
te, die niet openging. Toen
Sanguinetti stierf, verklaarde Pater
Pio aan zijn dochter dat hij langdurig
voor haar vader had geklopt aan de
deur van de hemel, maar dat die niet
openging.”
Deze woorden gaan zo in tegen
de waarheid en tegen wat er echt
is gebeurd in hun leven en in de
omgang die zij met Pater Pio had-
den, dat stilzwijgen, uit respect
voor hen, het enige antwoord
kan zijn. Elk woord zou ingaan
tegen al wat zij ons door hun
leven hebben geleerd. Toch wil-
len we een paar regels delen uit
de kloosterkronieken van 7 sep-
tember 1954, de dag na het over-
lijden van Dr. Sanguinetti, die
naar mijn mening zeer veelzeg-
gend zijn en waar te lezen is hoe
ene heer Cremonini aan de Pater
vroeg: “Kunnen we zeker zijn
van zijn eeuwige redding?”
waarop hij als antwoord kreeg:
“Als hij niet naar het paradijs is
gegaan wie dan wel?” In het hier-
voor genoemde is er iemand
geweest die ongetwijfeld een fout
heeft gemaakt en het lijkt er dui-
delijk op te wijzen dat Pater Pio
dat niet was. 
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Door de Heilige Mis worden 2000
jaar overbrugt. Het Kruisoffer is
hier tegenwoordig gesteld. Op
een andere wijze, lijken Relieken
een tastbaar en zichtbaar contact
te geven. Vooral als het om Relie-
ken van de Heer Zelf gaat.

In de maanden april en mei was
in Trier de Heilige Tunica te zien.
Der heiligen Rock, zoals de Re-
liek in Duitsland bekend is. De
hele dag door liepen mensen de
grote Dom binnen om daar in
het midden de Tunica te zien en
te vereren. De geschiedenis van
deze stad is verweven met die
van deze Christus- relikwie. De
Moeder van keizer Constantijn,
Helena, zou de tunica met ande-
re relieken meegenomen hebben
naar haar verblijfplaats Trier. In
1512 werd de eerste expositie ge-
houden. De eeuwen erna kwam
het om de zoveel decennia voor,
dat de Tunica te zien was. In de
20ste eeuw in 1933, 1959, 1998 en
nu dan in 2012, 500 jaar na de
eerste expositie.
De Tunica die we zien is niet als
zodanig de mantel die Jezus
droeg op de Kruisweg, de mantel
uit één stuk geweven, mogelijk
door Maria. De Romeinse solda-
ten hebben er om gedobbeld (zie
Johannes 19,). Nee, deze Tunica is
in feite zelf een soort reliekhou-
der. Rechts onderin zitten twee
stukjes genaaid van die Mantel
van Jezus. Daar omheen en aan
vast is een kleed genaaid, in de
vorm van een tunica. In de loop

der eeuwen is deze verstevigd en
hersteld. Dus daarin zitten twee
echte reliek- deeltjes. Daarom is
deze tunica vererenswaardig.
Het was jammer dat de bezoe-
kers in Trier nergens daar goed
uitleg over kregen. Ze zagen de
Tunica en vroegen zich af: is dit
nu de mantel van de Heer. Of de
aandacht werd van de vraag af-
geleid: het gaat niet om de echt-
heid maar om de symboolwaar-
de: de tunica uit één stuk ver-
wijst naar de eenheid van de
Christenheid. De hele expositie
had (ook de vorige keren) dus

een sterk oecumenisch karakter.
Dat is mooi, maar niet de vraag
van het hart van de mens. Die
wil een voorwerp zien of aanwe-
zig weten dat werkelijk door Je-
zus, God en mens, aangeraakt is.
Alleen dan raakt zo’n voorwerp
ons hart heel diep. Wordt Jezus
op een bijzonder wijze heel nabij
gemerkt. En de Reliek neemt ons
mee naar de kruisweg in Jeruza-
lem. Jezus kan zo ons hart raken.
Daar zijn toch de Relieken voor
bedoeld? Daar heeft de Kerk ze
de eeuwen door voor bewaard
en ter verering getoond. 

Redactioneel
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Van het begin af aan
Vijftig jaar na het Tweede Vaticaans
Concilie lijkt de Kerk in Europa in
een overgangfase te zijn. Uit de ge-
schiedenis weten we, dat dit nooit
eenvoudige perioden zijn. De hui-
dige tijd heeft de kenmerken van
een crisis (kerkleegloop, ontbreken
van hele generaties, te weinig
priesters voor alle kerkplekken,
slecht imago…), anderzijds van
zuivering, herijking en hoopvolle
tekenen. In alle bisdommen en pa-
rochieverbanden wordt gereorga-
niseerd. Van gelovigen wordt veel
gevraagd, van priesters, diakens
en catechisten niet minder, maar ze
houden vol. 
In de Kerk zijn er downs en ups.
Kloosterorden, ziekenverzorging,
parochievernieuwing, politieke in-
vloed, heiligen, Concilies hebben
allemaal impulsen gegeven tot een
opnieuw bloeien van het geloof.
Dit waren lang niet altijd initiatie-
ven van monniken en bisschop-
pen! De ‘gewone gelovigen’ heb-
ben hier een groot aandeel in ge-
had. De imagoschade lijkt dit al-
leen wat uit het collectieve geheu-
gen gewist te hebben en het is ver-
vangen door wantrouwen en af-
stand houden. Elke tijd heeft zijn
eigen uitdagingen. De maatschap-
pij van nu is gekenmerkt door in-
dividualisme, kortlopend engage-
ment en een eis van het evenement
en de sensatie. Alles uit dit leven
halen wat er in lijkt te zitten. En met
een vleugje spiritualiteit en levens-
vragen. Onze Paus heeft de be-
schrijving ‘christelijk analfabetis-

me’ ingevoerd. Men weet niet
meer waar het over gaat. Kennis is
beperkt, fragmentarisch en zelfs
onjuist. Dat vraagt dat we dus be-
reid en in staat zijn, om het geloof
van het begin af aan uit te leggen.
Met de eerste letter van het Alpha-
bet te beginnen.

Waar begint het?
In de maatschappij is veel geestelij-
ke armoede, met alle gevolgen van
dien. Veranderingen gaan snel en
we raken als Europa verder van
Christus vandaan. Evangelisatie
richt zich dus niet alleen op de per-
soon, maar ook op de hele maat-
schappij en cultuur. We hebben
geen tijd te verliezen. Nog wezen-
lijker is: Caritas Christi urget nos, De
liefde van Christus dringtons…” (2
Korintiërs 5, 14) . Het is dus een
zeer ‘urgente’ situatie.
Evangelisatie begint waar christe-
nen een verlangen hebben dat alle
mensen Jezus persoonlijk leren
kennen. Dat is het hart van het ge-
loof en dus ook van de evangelisa-
tie: mensen in contact brengen met
de levende Heer binnen de ge-
meenschap van Zijn Kerk. Dit is
uiteraard een persoonlijk proces
voor iedere mens, maar “hoe kun-
nen ze in Hem geloven, als ze niet
over Hem hebben gehoord? En
hoe kunnen ze over Hem horen
als Hij niet verkondigd wordt?”
(Romeinen 10, 14) 

Geen woorden maar daden
We kennen deze uitdrukking
maar al te goed. Alleen voor Evan-

gelisatie gaat deze niet op. Te lang
is er gezegd: laten we als katholie-
ken maar goede mensen zijn, veel
aan diaconie doen en er verder niet
te veel woorden aan besteden. De
afgelopen veertig jaar is daarbij de
indruk gewekt, dat katholiek- zijn,
zoiets is als: respect hebben voor je
medemens, iedereen zijn vrijheid
gunnen en wie het fijn vindt is in
de kerk welkom, maar dat hoeft
niet. Met de nodige Bijbelteksten
werd dit nog onderstreept, Ma-
theus 25 voorop. De kern was ver-
dwenen. Want waarin verschilt
zo’n visie van het atheïstisch hu-
manisme? Wie gaat hier zijn leven
voor geven (martelaren) of aan toe-
wijden (priesters, religieuzen)? Als
Paulus ergens kwam, begon hij
niet met de oproep: Wees lief voor
elkaar. Nee, hij preekte: Geloof in
de Heer Jezus Christus. 
Het programma (naastenliefde)
volgt op de Persoon (Jezus). Eerst
is er de Persoon, en dan gaan we
pas luisteren naar Zijn Woorden.
Dus het gaat er om dat mensen Je-
zus leren kennen, in een persoonlij-
ke beleving. Dan zijn we ook in
staat om te luisteren naar Zijn stem
en proberen we Zijn weg te gaan.
Die is dan overigens toch nog net
wat anders dan dat ‘goede doen
scenario’. Het is een oproep tot hei-
ligheid en overgave aan Hem, tot
navolging zelfs tot aan het bemin-
nen van de vijanden aan toe, en zo
bijdragen aan de groei van de Kerk
en het Rijk Gods. Een van de ver-
volgstappen is daadwerkelijke ge-
organiseerde naastenliefde, de ca-

DE NIEUWE 
EVANGELISATIE (4): 
WAAR TE 
BEGINNEN
1 0 0 0  -  1 5 0 0

olandese_Layout 1  01/06/12  11:08  Pagina 23



VOCEDIPADREPIO.COM

Evangelisatie

22

ritas of diaconie. Waarbij heel dui-
delijk mag klinken dat we dat
doen omwille van Jezus, met en
voor Hem, in Zijn houding van
liefde die niemand buitensluit.
Dus juist woorden, misschien nog
eerder dan daden. Of bij de daden
altijd ook woorden. Want men
mag horen over Jezus.

Zelf geëvangeliseerd worden
Natuurlijk gaat er eigenlijk nog iets
aan vooraf. Evangeliseren houdt
ook in zelf steeds meer geëvangeli-
seerd worden. Woorden wekken,
voorbeelden trekken. We zullen
juist merken, dat als we vaker over
ons geloof spreken, we onszelf
meer zullen bevragen: Ik zeg dat
nu wel, maar leef ik er zelf wel vol-
doende naar? Daarbij mag ons ge-
tuigenis ook een persoonlijk getui-
genis zijn. Dat vraagt wel dat we
een geloofsweg met Jezus gaan.
Dan kunnen we over onze eigen
ervaringen vertellen. Anderzijds
moeten we ook niet wachten, tot-
dat we onszelf ‘vroom genoeg’
vinden om het met anderen te de-
len. Dan kunnen we misschien
wel wachten tot we een …. Het
mooie van Gods liefde blijft, dat
Hij ons onvoorwaardelijk bemint.
Niet pas als we heiligen zijn, maar
zoals we nú zijn. 
Misschien herkent u wel de situa-
tie dat iemand heel onverwachts
een vraag aan u stelt over het ge-
loof. We schrikken daar meestal
van. Echter waar een vraag wordt
gesteld, is belangstelling, is open-
heid. Wellicht gaat er een eerlijk
zoeken naar God achter schuil.
Dan bedoelen we natuurlijk niet
de cynische vragen als: “Ga jij nog
naar die kerk?” of “Waarom blijf je
dat instituut nog steunen?” God
kan iemand op ons pad zenden,

die met een heel eerlijke vraag
komt. Dan mogen we zomaar ver-
tellen, hoe veel steun we zelf aan
het geloof hebben. Of we kunnen
wat begin antwoordjes geven.
Ook dan worden we in zekere zin
zelf geëvangeliseerd, want je zoekt
naar woorden om zo goed moge-
lijk iemand wat dichter bij Jezus en
Zijn Kerk te brengen.

Van reorganisatie naar 
evangelisatie
De parochies waren en zijn over
het algemeen nog wel ’goed’ in
kindercatechese en Doopsel- en
Trouw- voorbereiding. Hier en
daar zelfs avonden, lezingen, groe-
pen rond de Schrift, gebed, the-
ma’s. Maar het geloof uitleggen
zodat een ‘religieus analfabeet’ er
wat mee kan? En erna weer nog
verder kan… Dat is andere koek!
Gelukkig is er de afgelopen 10 jaar
enige ervaring opgebouwd. Me-
thoden die op een laagdrempelige,
eigentijdse en beproefde manier
het geloof beginnen uit te leggen.
Wat deze methoden gemeen heb-
ben, is dat ze niet alleen geloofs-
kennis geven, maar ook helpen
om het hart te openen voor het ge-

loof. Ze hebben iets ‘mystago-
gisch’, learning by doing, leren en
ervaren, praten met elkaar en pra-
ten met God. Ze willen de zoe-
kende mensen in contact brengen
met de levende God. In al deze
methoden staat de persoon van
Jezus Christus dan ook centraal.
En met Hem de stijl van Zijn uit-
nodigende houding: niet overtui-
gen, maar getuigen van de waar-
de van het geloof.
Maar hoe kan je als parochie(-clus-
ter) nu iets nieuws opzetten voor
deze nieuwe zoekende groep
mensen. Wie gaat dat doen? Toch
niet weer een klus erbij voor de
rondrijdende pastoor! Wat ga je
dan aanbieden, en waar begin je?
Gelukkig bestaat ook hier al de no-
dige ervaring. Niet alleen in Ne-
derland en Vlaanderen maar voor-
al internationaal*. Maar overal
wordt gezegd dat alles gedragen
moet worden door het gebed. Hoe
dat gebed vorm kan krijgen daar
meer over de volgende keer.

Volgende keer: Eucharistische
Aanbidding en Evangelisatie

* Zie daarvoor bijvoorbeeld
www.rkevangelisatie.nl 
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Een brief uit Cork
In september 1910 schreven leer-
lingen van een lagere school uit
Cork, Ierland, een brief aan Paus
Pius X. Zij kwamen hem danken
voor het Decreet over de ver-
vroegde leeftijd voor de 1ste Hei-
lige Communie. In hun brief ver-
telden ze over hun medescholier
Nellie.  Zij had op de leeftijd van
vier jaar en drie maanden haar
1ste Heilige Communie ontvan-
gen, drie maanden voor haar
overlijden.
In een begeleidend schrijven
meldde de bisschop van Cork:
“Kleine Nellie was een uitzonder-
lijk kind. Van kleins af aan al ziek
en zwak en bijna altijd in pijn,
maar van haar derde jaar af door
God op een bijzondere wijze on-
derricht. Vooral voelde zij zich
aangetrokken tot het Sacrament
des Altaars. Ze vroeg haar verzor-
ger haar in de kapel te brengen.
Daar bleef ze dan lange tijd als ont -
rukt in de tegenwoordigheid van
de ‘Heilige God’, zoals zij de Hei-
land noemde.”
Paus Pius X, die ooit gezegd had,
dat er door de vroege Kindercom-
munie heilige kinderen zouden
komen, schreef de leerlingen een
brief terug.

Het kindje en het Kindje Jezus
Op 24 augustus 1903 werd Hele-
na ‘Nellie’ Organ geboren, het
vierde kind van William en Mary.
Moeder overleed drie-en-een-half
jaar later. Pa zocht hulp bij de pas-
toor, die er voor zorgde dat de
kinderen in verschillende huizen
werden opgevangen. De twee
meisjes kwamen bij de Zusters
van de Goede Herder terecht.
Nellie huilde veel en kon maar
niet stil zitten. De Zusters traden
soms streng op, want ze dachten
dat het meisje zich aanstelde. Tot
uitkwam dat ze heel veel pijn had
door een verdraaide wervelko-
lom. Op de ziekenkamer kreeg ze
een plekje en de kloosterkat
kwam haar daar vaak opzoeken.
Beter werd ze niet. Er kwam tu-
berculose bij.
In het ziekenkamertje stond een
beeld van Het Kindje Jezus van
Praag. Voor de kleine Nelly was
het eerst een pop, totdat ze uitge-
legd kreeg Wie het was. Met de
zusters begon ze een Noveen te
bidden tot het Kindje en de situa-
tie werd wat beter. Vanaf dat mo-
ment noemde zij het Kindje “Hei-
lige God”. Op een keer werd ze
uit haar bedje ‘betrapt’ omdat ze
een bloem ging pakken bij het

We kunnen ons waarschijnlijk niet voorstellen, hoe veel post de Paus elke dag ontvangt. 
Maar niet iedere dag krijgt hij een brief van schoolkinderen, die vertellen over een heilige medescholier.

Paus Pius X was dan ook diep geroerd.
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Als gij niet wordt als deze kinderen (4): 
Nellie Organ
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beeldje. “De Heilige God heeft mij
die bloem gegeven.”

De Heilige God 
is niet opgesloten
Wat haar aangereikt werd over
het geloof, raakte haar diep. In de
kapel werd verteld dat Jezus in
het Allerheiligste in het Taberna-
kel verbleef. Steeds weer klonk
vanaf dat moment: “Ik moet van-
daag naar het huis van de Heilige
God gaan.” “Ik moet met Hem
spreken.” Op een wonderbare
wijze maakte Jezus haar hartje ge-
voelig voor Zijn werkelijke Tegen-
woordigheid. Een jong meisje dat
hielp bij haar verzorging, ontving
elke morgen de Heilige Commu-
nie. Maar op een dag lukte dat
niet. Zodra ze bij Nellie op de ka-
mer kwam, zei die: “Je hebt de
Heilige God niet ontvangen.” Het
meisje schrok en probeerde het
een paar dagen later weer uit
door niet de Communie te ont-
vangen. Nellie zei hetzelfde. “Hoe
weet je dat?” “Maakt niet uit. Ik
wéét dat je de Heilige God niet
ontvangen hebt.” Toen ze later
naar de aanbidding werd meege-
nomen, kon ze haar ogen niet van
Jezus in de Hostie afhouden. “De
Heilige God is vandaag niet opge-
sloten!”
Ze begon er naar te verlangen de
Communie te ontvangen. Zolang
dit niet kon, vroeg ze een verzorg-
ster die gecommuniceerd had
haar een kus te geven, die ze ont-
ving als een soort geestelijke
Communie. Vier jaar was ze nog
maar en de ziekte ging verder.
Herstel was niet te verwachten.
Toen de zusters vernamen dat de
bisschop aanbeval om kinderen
in stervensgevaar het Heilig
Vormsel te geven, vroegen ze
hem te komen. Hij stelde het uit.

Maar op een dag, 8 oktober 1907,
voelde hij zich innerlijk er toe aan-
gezet naar Nellie toe te komen en
haar te Vormen. De zusters
schrokken van dit plotselinge  ho-
ge bezoek en wilde Nellie nog
snel voorbereiden. Maar alles was
haar vertrouwd. Ze werd ge-
vormd en “een kleine soldaat van
de Heilige God.” Vanaf dat mo-
ment kon ze ook geduldiger de
behandelingen verdragen en als
ze erg pijn had pakte ze een klein
kruisbeeldje vast.

Steeds dichter bij
“Ik dacht dat je al bij de Heilige
God was” zei een verpleegster. Ze
bedoelde dat Nellie stil lag alsof ze
al overleden was. “O nee, de Hei-
lige God zegt dat ik daar nog niet
goed genoeg voor ben.” “Heb je
dan iets van de Heilige God erva-
ren?” “Hij is hier geweest en
stond daar en Hij heeft mij dat ge-
zegd.” Ze wees de plek aan waar
Jezus gestaan had. “Hoe zag Hij
er uit?” “Zo”, en ze kruiste haar
armen over haar borst. Later liet
men haar een Heilig Hartbeeld
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zien. “Dat is niet zoals ik de Heili-
ge God gezien heb.”
Ze verlangt steeds meer naar de
Heilige Communie. Maar ze is
nog erg jong en het Decreet van
Paus Pius X was nog niet versche-
nen. Een pater Jezuïet vroeg haar
wat de Communie is. “Het is de
Heilige God, Hij is het die de zus-
ters en anderen heilig maakt.” “Je-
zus komt op mijn tong en gaat
dan mijn hart binnen.” Hij hoorde
haar biecht en was overtuigd van
de bijzondere begenadiging van
dit kind. De bisschop werd om
toestemming gevraagd voor de
1ste Heilige Communie en het
mocht. Nellie’s vreugde was on-
beschrijfelijk. “Ik ga de Heilige
God in mijn hart ontvangen. Ik ga
de Heilige God in mijn hart ont-
vangen.” De nacht vooraf kon ze
bijna niet slapen en vroeg de zus-
ter verschillende keren of het nog
geen tijd was. 
6 december 1907 ontving zij uit de
handen van pater Bury SJ de 1ste
Heilige Communie. “Dat kind
hongerde letterlijk naar haar
God,” zei hij Haar gezichtje straal-
de met een wonderlijk glans. Nog
32 keer zal zij ze Jezus ontvangen
en telkens weer zagen mensen
deze glans. Op de dag van haar
1ste Heilige Communie ver-
dween ook de indringende nare

geur van wond in haar kaak.

Nog maar drie maanden
Op 8 december werd ze aan Ma-
ria toegewijd en vanaf toen bad ze
iedere dag de Rozenkrans. Maar
het ging slecht en de dag erna ont-
ving ze de Ziekenzalving. “Onze
Nellie heeft nu alle Sacramenten
ontvangen behalve de Priester-
wijding en het Huwelijk.” Vooraf
aan de Communie sprak ze niet.
En de tijden van dankzegging na-
dien werden langer, soms wel tot
drie uur lang. Ze bad voor alle
mensen over wie ze hoorde, of
het nu de Paus was of een zieke
moeder. Steeds meer mensen
kwamen haar ook om gebed vra-
gen. Een enkele keer -net zo als la-
ter de kleine Francisco van Fati-
ma-  wist ze al of het gebed ver-
hoord zou worden. 
Op Kerstavond richtte ze zelf het
Kerststalletje in en voor de
Nachtmis werd ze naar de kapel
gedragen. Na de Heilige Com-
munie zong ze de hele nacht
door Kerstliedjes. In januari ging
het verder achteruit. Ze at niet
meer en leefde eens te meer van
de Heilige Communie. Ze sprak
alleen nog maar over of tegen Je-
zus. “Ik wil naar Hem toevlie-
gen. Ik wil naar Hem toegaan op
Zijn dag. En ik wil mijn eerste

Communiejurk dragen.” De
zusters vroegen haar in de He-
mel voor hen te bidden. Een
vroeg zelfs of ze ook snel naar de
Hemel mocht gaan. Nellie ant-
woordde: “De Heilige God kan
u nu nog niet komen halen, u
moet eerst volmaakter zijn en
doen wat Hij van u verlangt.”
Ook voor een andere zuster zou
ze bidden: “Dat Hij veel van u
zal houden en dat u veel goeds
zult doen.”
Op zondag, “Zijn dag”, 2 februa-
ri 1908 in de namiddag stierf
Nellie. Het grafje werd al snel
door heel veel mensen bezocht.
Later wilde men het lichaampje
overbrengen naar het klooster-
kerkhof. Het lichaampje was
nog ongeschonden, met het wit-
te jurkje en de Mariamedaille.
De eerste levensbeschrijving
kwam in1912. Ook Pius X had al
van haar gehoord. “Dat is het te-
ken waarop ik wachtte”, zou hij
gezegd hebben. In 1910 volgt het
Decreet Quem Singulari. Nellie’s
vader overleefde de loopgraven
van de Eerste Wereldoorlog en
ook haar zus en twee broers vin-
den hun weg in het leven. Een
van de zusters die Nellie gekend
heeft werd 99 en stierf in 1960, na
steeds weer over het kindje ver-
teld te hebben. Een Zaligverkla-
ringsproces is nooit doorge-
voerd. Maar in 1984 werd wel
een gedachtenisplaquette ont-
huld in haar parochiekerk. 

Volgende keer: Silvio Dissegna

olandese_Layout 1  01/06/12  11:08  Pagina 27



26

olandese_Layout 1  01/06/12  11:08  Pagina 28


