BELADEN MET VRUCHTEN...
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De rechtvaardige groeit als een
palmboom, die wortelt in stro-
men van helder water, die scha-
duw en rust geeft aan de reiziger
en vruchten ter versterking van
de pelgrim op zijn tocht. De psal-
men 1 en 92 beschrijven in donke-
re, maar tegelijkertijd levendige
taal de compositietekening en de
zending van hen die de Heer vol-
gen, bron en oorsprong van le-
ven, van waarachtig leven! De on-
rechtvaardige daarentegen wordt
vergeleken met kaf, dat geen wor-
tels heeft en door de wind wordt
weggeblazen. Hij is, net als het
kaf, lastig en van geen waarde.

Pater Pio, en alle heiligen die wij
vereren, behoren tot dat onmete-
lijke woud van bomen, die altijd
groen zijn en vruchten voortbren-
gen van elke soort. Zowel tijdens
zijn leven als na zijn dood trok hij
en trekt hij nog steeds door zijn
voorbeeld moedige en edelmoe-
dige mannen en vrouwen om be-
vestigend te antwoorden op de
uitnodiging van de Heer om
dicht bij het levende water van
Zijn liefde te blijven en op die ma-
nier een troost, opbeuring en
steun te zijn voor zijn medereizi-
gers. De eerbiedwaardige Giaco-
mo Caglioni en Genoveffa de
Troia, dienaar en dienares van
God, moeder Maria Gargani en
Enrico Medi, Raffaelina Cerase,
Mary Pyle, Cleonice Morcaldi, Gi-
useppina Morgera, Broeder Da-
niele Natale. .., zijn maar enkelen
van degenen, die van Pater Pio

leerden om zichzelf te geven aan
de Heer en zelf de Heer weer
door te geven aan hun broeders
en zusters. En dan zijn er nog de
talrijke “Goede Samaritaanse toe-
vluchtsoorden” van Pater Pio,
tw. het Huis ter Verlichting van
het Lijden, de centra voor de Ge-
handicapten, de scholen, de zie-
kenhuizen, de huizen voor de be-
jaarden, de keukens voor de ar-
men, en niet te vergeten: zijn gro-
te betrokkenheid bij de bijzondere
wereld van de media en de com-
municatie.

Zeker, elk wonder is een teken
van Gods almacht, ook al geschie-
den ze vaak langs de weg van zijn
trouwe dienaren. Niemand kan
echter ontkennen, dathet grootste
wonder is de onbedwingbare le-
venskracht van deze onmetelijke
boom, die niet ophoudt te groeien
en zijn takken blijft uitbreiden en
waaraan de meest uiteenlopend
gekleurde en krachtig geurende
bloemen en planten ontspruiten.
Het wekt altijd weer verwonde-
ring als men de wonderwerken
ziet die de Heer tot stand brengt,
zelfs in zulke moeilijke tijden als
de onze, wanneer Hij toch weer
mensen weet te vinden, die Hem
bereidwillig en vol liefde willen
dienen, die nietlangs allerlei kron-
kelwegen op zoek zijn naar zich-
zelf en trachten vrede te vinden
voor hun zielen met behulp van
recepten voor geluk zonder al te-
veel bindende en vermoeiende ei-
sen. Pater Pio dompelde zijn wor-

tels onder in die onuitputtelijke
stroom van levend water, Chris-
tus de Heer. En velen van zijn ge-
trouwen trachten hem ook in de-
ze na te volgen.

Het is waar, vaak horen we
slechts een zacht en bijna onmerk-
baar gemurmel. Dan is het goed
om even te pauzeren om onszelf
te bevrijden van die opgetrokken
muren ter verdediging en ons te
openen voor de zachtmoedige en
sterke kracht van de Geest, die, als
een rivier in een dor en onvrucht-
baar land, levenskracht en sterkte
zal teruggeven aan allen die zijn
afgestompt en vergeten zijn wat
er, ondanks alles, woont in de
diepste schuilhoeken van het hart
van ieder van ons. In september
herdachten we wat bekend staat
als de “onzichtbare” stigmata van
Pater Pio, die hij in 1910 te Pietrel-
cina ontving, zijn “zichtbare” stig-
mata die hijin 1918 te San Giovan-
ni Rotondo ontving én zijn heen-
gaan op 23 september 1968, welke
de datum van zijn gedachtenis-
dag is geworden op de liturgische
kalender. Laten wij ons hem in
herinnering houden als de schitte-
rende palmboom, omgeven door
even imposante en sterke bomen.
Bomen die allemaal beladen zijn
met vruchten en waarvan de
wortels zijn ondergedompeld in
een stroom van kristalhelder wa-
ter. Daarin is plaats voor een ieder
van ons!



