
HHet nieuws van Joannes Paulus’
zaligverklaring vervulde ons waar-
lijk met grote vreugde en we deel-
den deze prompt met U door mid-
del van dit tijdschrift. Nu, ná de vie-
ring van deze grootse gebeurtenis
lijkt het mij het juiste moment om U
enkele overwegingen aan te bie-
den omtrent de persoon van deze
grote Paus, die de laatste decennia
van de vorige eeuw zozeer heeft
getekend en gekarakteriseerd.
Zijn pontificaat, en in het bijzonder
zijn persoon, kan het beste worden
samengevat met het woord
‘kracht’ of beter nog ‘morele
kracht’, ofwel ‘vastberadenheid’,
een deugd die niets van doen heeft
met ‘machtsvertoon’ om vrees in
te boezemen of om respect af te
dwingen. Integendeel, het is een
gave van de H. Geest, die iemand
in staat stelt om door het leven te
gaan in de zekerheid, dat de Heer
altijd aan zijn zijde is. Het was niet
voor niets, dat Joannes Paulus II
nooit zozeer referentiepunt was en
middelpunt van bewondering en
toewijding, als in zijn laatste le-
vensjaren, toen zijn nimmer ver-
hulde ziekte hem langzaam maar
zeker steeds verder verzwakte.
De standvastigheid van zijn geloof,
zijn onwankelbaar vertrouwen in
de mens en in de kracht van het
goede, zijn zonder twijfel enige van
de meest kostbare parelen uit de
buitengewone erfenis, ons nagela-
ten door de Paus die van verre was
gekomen, maar door iedereen als
zeer nabij werd ervaren.
In onze dagen die getekend wor-
den door nucleaire catastrofes, na-
tuurrampen en het bijna te gronde

gaan van een heel continent als ge-
volg van oorlog en politieke en so-
ciale onlusten, is het des te meer
noodzakelijk om ons opnieuw het
programma van zijn pontificaat
eigen te maken: niet bevreesd zijn!
Nee, we hoeven niet bang te zijn.
Het is juist op de moeilijke mo-
menten, dat de Christen, de gelo-
vige, zich zou moeten openstellen
voor de kracht van de H. Geest,
om daardoor een steun en toever-
laat te kunnen worden voor zijn
medereizigers.
Vanaf het begin was het voor ieder-
een duidelijk,dat Joannes Paulus II
niet gebonden was aan conventio-
nele modellen en dat hij als een
groot communicator wist hoe hij
zijn boodschap direct en helder
moest overbrengen. Dus toen hij
een wapenschild met spreuk moest
goedkeuren voor zijn Petrus- dienst
aan de Wereldkerk, verzocht hij
zonder enige bedenking en tot ver-
bazing van de experts in de heral-
diek, om in het absoluut originele
ontwerp een grote hoofdletter “M”
en de woorden “Totus tuus” (Ge-
heel de Uwe) in te voegen.
De H. Maagd Maria, Moeder van
de Heer, aan wie de jonge priester
Karol Wojtyla zijn leven en roe-
ping had toegewijd, is het andere
grote kenmerk van zijn universeel
magisterium. Op zijn vele pel-
grimstochten naar Mariale heilig-
dommen, van de meest onbeken-
de tot de meest beroemde, nam hij
altijd de gelegenheid te baat, de
Christenen eraan te herinneren
naar Haar op te zien, naar de Ster
van de nieuwe evangelisatie, om
Christus en zijn boodschap terug

te brengen naar de wegen en de
pleinen van de wereld, op de
meest afgelegen plaatsen zowel
als in de steeds meer geseculari-
seerde maatschappij van het
Christelijke Westen. De H. Maagd
moet worden geprezen, gevierd
en verheerlijkt met alle verrukking
en emotie van het hart, en zelfs
meer. Echter en dit is de grote les
van de Paus: het is het geloof van
de Moeder Gods, haar barmharti-
ge liefde, haar tot het einde toe aan
de zijde blijven van haar goddelij-
ke Zoon en van haar zwaar be-
proefde aardse kinderen, die de
concrete inhoud vormen van haar
getuigenis en zending, dienend
ter navolging door de Christenen
van het derde millennium, 
Elke heilige is weer anders, omdat
eenieder heeft geantwoord op de
Heer met het unieke karakter van
zijn persoon, hoewel het niet
moeilijk is, om in de menselijke en
spirituele ervaring van Pater Pio
en Joannes Paulus II, duidelijke
punten van overeenkomst en
geestelijke verwantschap te ont-
dekken. Hun onwrikbaar geloof
en hun liefdevolle, kinderlijke en
innige band met de Moeder van
Jezus maakt hen beiden tot voor-
beeldige leiders: de vloedgolf van
onze angsten kan worden omge-
zet in moed en betrokkenheid, zo-
dat ook wij onze plichten kunnen
vervullen, zoals voorheen Pater
Pio en Joannes Paulus II.
Laten we telkens weer naar Haar
toe gaan als leerlingen van Haar
school. We zullen dan de buiten-
gewone kracht van die “M” ge-
waarworden.

Door Fr. Mariano di Vito, OFM Cap
DE KRACHT VAN DIE “M”
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