
VVele jaren lang heb ik mijn mede-
werking verleend aan De Stem van
Pater Pio, ik heb echter nooit ge-
dacht, dat ik nog eens haar directeur
zou worden! Mijn benoeming was
zonder enige twijfel een uitdruk-
king van vertrouwen van de zijde
van mijn superieuren en in een ze-
kere zin ook van mijn voorganger,
die geroepen werd tot de hoogste
verantwoordelijkheid binnen de
provincie, namelijk die van Provin-
ciaal. Ik dank hem daarvoor vanuit
heel mijn hart. Ik wil mijn dank be-
tuigen aan Pater Francesco Colacel-
li en tegelijkertijd mijn voornemen
uitspreken om het pad te volgen
dat hij heeft uitgezet in die laatste
acht prachtige jaren onder zijn lei-
ding; ik zou hem ook willen dan-
ken voor de vleiende woorden die
hij aan mij wijdde in zijn laatste
hoofdartikel. Ze zijn voor mij een
uitdaging en een aansporing om
mijn beste krachten te geven aan
deze nieuwe missie en om te wor-
den bezield met hetzelfde enthousi-
asme en  onvermoeibare ijver. De
Stem van Pater Pio is ook een leven-
de en levendige schepping van de
menselijke geest, die heel graag en
met groot respect, wil binnenko-
men in de huizen van de vele vol-
gelingen van Pater Pio, om er met
de bewoners een dialoog aan te
gaan in een vriendschappelijke con-
frontatie. Dus is het van U, mijn
dierbaarste vrienden, dat ik het res-
pect moet zien te winnen, dat mij
door mijn superieuren zo edelmoe-

dig in het vooruitzicht is gesteld.
Velen van ons zijn met dit werk be-
zig: het is werkelijk één groot orkest,
dat in de laatste 40 jaar in staat is ge-
bleken om een al maar mooiere en
veelzijdiger symfonie te vormen,
vooral gericht op het weerkaatsen
van die ‘stem’, die ons tijdschrift
vanaf het begin als haar zending
heeft gekozen en als haar onveran-
derlijk redactioneel doel. Pater Pio
vertrouwde ooit een van zijn gees-
telijke kinderen toe, dat zijn grootste
verlangen was om een waardige
zoon te zijn van de Heilige Francis-
cus, een moeilijke en fascinerende
onderneming die hij elke dag
trouw uitvoerde in antwoord op de
Heer en telkens weer meer ont-
vlamd door die grenzeloze liefde
voor die Ene die is “de Redder van
het mensdom, die uit de hemel
neerdaalde en het vlees aannam in
de schoot van de Maagd Maria”.
Mijn verlangen en mijn droom, sa-
men met allen die werken voor De
Stem, is hetzelfde ook al is er een on-
metelijk verschil tussen onze trage
en moeizame tred en de reusachti-
ge schreden van Pater Pio. De blad-
zijden van ons tijdschrift met haar
artikelen, haar grondige studies van
godsdienst en maatschappij, haar
overdenkingen omtrent het woord
van God en de leer van de Kerk, de
menselijke en spirituele ervaringen
van Pater Pio; haar bladzijden ge-
wijd aan het leven en de gebeurte-
nissen rond de tombe en ook die
bladzijden, die wij reserveren voor

uw eigen locale redactie, dierbare le-
zers….. Wel, het is mijn wens, dat
dit alles ons mag helpen in het ver-
staan van de altijd levende bood-
schap van het Evangelie, waarvan
Pater Pio op zo wonderbare wijze
in zijn leven getuigenis heeft afge-
legd; waarlijk een grote en waardi-
ge zoon van Sint Franciscus.
Het stokje van de directeur van dit
blad werd mij overhandigd in de
maand oktober, speciaal omdat dit
de maand is waarin wij traditiege-
trouw terugblikken op de gebeurte-
nissen rond het liturgische feest van
Pater Pio en dat van de Serafijnse Va-
der om de hernieuwde hartstocht
van De Stem van Pater Pio te bena-
drukken in de nimmer aflatende
verkondiging van het Evangelie aan
de mensheid van vandaag, in haar
taal en met haar ultramoderne tech-
nologie, maar bovenal met dat res-
pect en die hoffelijkheid tegenover
de mens, die de onschatbare erfenis
vormen van Franciscus van Assisi,
en het mededogen voor het mense-
lijk lijden, dat ons, zoals bij Pater Pio,
doet denken aan Christus de Heer.
Ik begin deze “dienst” met de nodi-
ge schroom, maar tegelijkertijd met
een zekere sereniteit, omdat ik er ze-
ker van ben dat ik mag vertrouwen
op een vriendelijke ontvangst en op
uw trouw, waarde lezers, alsook op
de ‘zekere’ hulp van Pater Pio.  Per
slot van rekening willen we slechts,
dat iedereen weer luistert naar deze
“stem” die de kristalheldere en schit-
terende echo is van die van Christus. 

door Mariano di Vito, ofm cap
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